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Door bewoners, voor bewoners



Tekst & foto’s: Marina Slabbers

Na jaren van dromen, plannen en overleggen 
is het eindelijk zover: wooncoöperatie Eureka! 
is begonnen met de bouw. Op de hoek van de 
Wiltzanghlaan en de Majoor Fransweg zal de 
komende jaren een bijzonder woongebouw 
gebouwd worden, waar straks honderd 
huishoudens zullen wonen. 
Eureka! is een wooncoöperatie. Dit is een 
vereniging waarvan de leden de bewoners 
(huurders) zijn. Samen zijn de leden ook 
de verhuurder van het gebouw en gaan ook 
samen het beheer op zich nemen. Het project 
draait niet alleen om stenen, maar vooral 
om het opbouwen van een gemeenschap. 
Binnen Eureka! komen uiteenlopende mensen 
samen: jong en oud, alleenstaanden, stellen 
en gezinnen, met allemaal de wens om 
betaalbaar, duurzaam en in verbondenheid te 
wonen. 
Aan het project wordt geen geld verdiend; de 
winst van Eureka! is sociale winst – iets wat 
niet in geld valt uit te drukken. Het doel is om 
te wonen op een manier die past bij gedeelde 

waarden, en om te laten zien dat wonen 
in eigen beheer wel degelijk mogelijk is. 
Daarmee vormt Eureka! een alternatief voor 
de traditionele projectontwikkeling waar winst 
maken het belangrijkste is. 
In het gebouw komt straks ook ruimte voor 
de buurt. Op de begane grond worden het 
Huis van de Wijk en een Jongerencentrum 
gevestigd. Zo wordt het gebouw niet alleen 
een thuis voor de bewoners, maar ook een 
levendige ontmoetingsplek voor de hele 
Kolenkitbuurt. 
De start van de bouw werd op 15 oktober 
gevierd en was een bijzonder moment in de 
geschiedenis van het project. Na jaren van 
voorbereidingen, schetsen en vergaderingen 
krijgt de droom nu eindelijk vorm. Waar nu 
nog zand ligt, verschijnen de komende tijd 
de woningen. Het Huis van de Wijk, Het 
Jongerencentrum en een groen buurtpark. 
In de zomer van 2027 hoopt Eureka! dat het 
gebouw af zal zijn. Dan krijgt de Kolenkitbuurt 
er niet alleen een nieuw woongebouw bij, 
maar ook een groep bewoners die graag 
onderdeel wil worden van de buurt. Eureka! 

wil een open en gastvrije plek zijn, waar 
buurtbewoners welkom zijn voor een kop 
koffie, een activiteit of gewoon een praatje. 
Tot die tijd zal de bouw voor iedereen te 
volgen zijn– en wie langs de bouwplaats 
fietst, kan met eigen ogen zien hoe Eureka! 
langzaam zichtbaar wordt. Er zijn nu 
nog enkele woningen beschikbaar voor 
50-plussers die graag deel willen uitmaken 
van dit unieke wooncollectief. Geïnteresseerd? 
Kijk op www.eurekaamsterdam.nl  

WONEN

De bouw van Eureka! is 
begonnen



Plaats en tijd: In hun huis aan de Admiraal 
de Ruyterweg, om 16.00u.

Onderwerp: toekomstige bewoners Eureka! 
project aan de Majoor Fransweg in de 
Kolenkitbuurt

Het terrein is bouw klaar gemaakt in de 
maanden hiervoor en vorige week is de bouw 
gestart van het Eureka! complex aan de 
Majoor Frans weg. Jetske van der Wal en Piet 
Wessendorp worden toekomstige bewoners. 
Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan om hun 
keuze voor dit woonproject te bepalen. Bij het 
maken van hun keuze was belangrijk dat Piet 
deels afhankelijk is van Jetske vanwege zijn 
afasie, opgelopen na een medische ingreep 
15 jaar geleden. Ook Jetske zocht naar een 
omgeving waarin ze haar sociale activiteiten 
kan voortzetten en kiezen. 
Eerst keken ze naar de knarrenhoven. Nadeel 
van knarrenhoven is, dat deze projecten 
alleen voor ouderen zijn. Daarnaast worden 
de woningen in knarrenhoven gekocht 
door de bewoners, waardoor je vaak tussen 
vermogende ouderen woont. Inmiddels 
hadden ze al wel besloten hun eigen huis 
te verkopen, om dan een makkelijk te 

onderhouden én te bereiken appartement 
terug te huren. Vervolgens kwamen ze in 
coronatijd in hun zoektocht terecht op IJburg. 
Ze hebben online gesprekken gevoerd, en 
rondgelopen op IJburg. Over voorzienin-
gen was hier nauwelijks nagedacht:  beperkt 
openbaar vervoer en geen bomen. Ze kwamen 
samen tot de conclusie dat dit project op 
IJburg pas over 10 jaar iets zou worden, en 
dan zijn ze al ver in de 80. Daar wilden ze niet 
op wachten.
En toen kwam Eureka! Ze zijn gaan kijken op 
de locatie en dachten ‘is dit een goede plek 
om te wonen?’. Ze kwamen tot de conclusie 
dat Eureka! een heel mooi project is, namelijk 
creatief, eigenzinnig en sociaal betrokken. 
Jetske realiseerde zich dat ze dit altijd al had 
gewild. Ze zijn beiden op klikgesprek geweest 
bij Eureka! en dat was positief. Jetske is 
meteen lid geworden van diverse commissies. 
Ze draait mee in de bouwcommissie, huur-
commissie en keukencommissie. Voor Piet 
is het niet mogelijk om deel te nemen aan 
commissies, maar Eureka! biedt hem een 
veilige woonomgeving, waar hij makkelijk 
in contact kan komen met medebewoners 
vanwege de diverse gezamenlijke voorzienin-
gen in het gebouw.

Hoe zal Eureka! zich gaan verbinden met 
de buurt? Natuurlijk kijkt de buurt nog met 
gemengde gevoelens naar het Eureka! project. 
Ze zijn hun jeugdhonk kwijt en er is veel groen 
weggehaald op de bouwplaats. Eureka! is er 
nog niet, dus nu is het nog moeilijk om contact 
met de buurt te leggen, hoewel die er al zeker 
zijn. Maar die verbinding zal er zeker komen. 
Jetske heeft daar haar ideeën over. In de plint 
komt het Huis van de Wijk en een jongeren-
sociëteit. Jetske is geïnteresseerd in muzikale 
activiteiten en mogelijk kunnen er leespro-
jecten gestart worden. Ook denkt ze aan 
gezamenlijke maaltijden met buurtbewoners. 
Als toekomstig lid van de Groencommissie 
kijkt ze uit naar samenwerken met de buren 
in het groen. Vanuit Eureka! zijn er al 
meerdere mogelijke ideeën, én wellicht dat 
vanuit de buurt ook initiatieven ontstaan naar 
Eureka! toe. Dat zou het allermooiste zijn. En 
duidelijk is dat er nog veel energie in gestoken 
zal moeten worden eer Eureka! een zachte 
landing in de buurt zal hebben.

Interview met: Jetske van der 
Wal en Piet Wessendorp





Interview met Ilham Chnaou

DE ONDERNEMER

Interview door: Anne-Mieke Semmeling
Foto: Shirley Brandeis

Terug in de Kolenkit
Ilham Chnaou is de eigenaresse van 
naaiatelier CHNAOU aan de Bos en 
Lommerweg. In haar atelier geeft ze naailes. 
Daarnaast maakt en verkoopt ze in kleine 
oplage slow fashion in zachte stoffen zoals 
linnen, jersey en silky. Elk kledingstuk wordt 
met aandacht gemaakt. 
Ilham is 33, getrouwd en moeder van drie 
zoontjes van 7, 5 en 2 jaar oud.

Ilham: “Tussen mijn elfde en achttiende heb 
ik in Marokko gewoond. Toen ik weer terug in 
Nederland kwam, ging ik weer in mijn oude 
buurt De Kolenkit wonen. Het voelde meteen 
als thuiskomen. Hier ben ik opgegroeid, en 
nu groeien mijn kinderen er ook op. Dat voelt 
veilig en vertrouwd.

Nadat ik in mijn tienerjaren met hard en veel 
studeren mijn bachelor had gehaald, wilde ik 
mijn creativiteit weer alle ruimte geven. Ik 
ging mode studeren. En wat begon als een 
hobby, groeide vanzelf uit tot iets groters: een 
echte onderneming.”

Waar word ik echt blij van?
“Steeds meer mensen vroegen of ik kleding-
stukken kon maken of ontwerpen. Op een 
gegeven moment kreeg ik zoveel opdrachten 
dat ik me moest inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. Dat was het moment waarop 
ik dacht: wat wil ik hier eigenlijk mee? 
Waar word ik echt blij van en waar haal ik 
voldoening uit?

Het antwoord was duidelijk: jonge meiden 
helpen om hun talent te ontdekken en te 
ontwikkelen. Vooral meiden tussen de 9 en 13 
jaar oud, die je vaak van school naar huis ziet
rennen zonder dat er tijd is voor creativiteit. 
Hier vinden ze die tijd en ruimte wel. Ze 
volgen een jaar lang naailes bij mij, elke week 
twee uur.

We beginnen met het maken van patronen en 
daarna maken ze hun eigen pop. Die pop 
wordt echt hún mini-me, compleet met 
zelfgekozen kleding, haren, wimpers en 
gezichtsuitdrukking. Terwijl ze daaraan 
werken, leren ze allerlei technieken: naaien, 
borduren, ontwerpen.

Door die projecten bouwen ze niet alleen 
vaardigheden op, maar ook zelfvertrouwen. 

Ze leren keuzes maken, doorzetten en 
geduldig zijn. Soms moeten ze iets uithalen en 
opnieuw beginnen. Ook dat hoort erbij. Ik zie 
ze echt groeien in een jaar tijd.

Ze voelen zich hier veilig en kunnen vaak niet 
wachten tot de volgende les. Veel meiden 
willen het liefst drie keer per week komen, of 
zelfs in de vakanties. Maar dat gaat niet. Sinds 
kort word ik ondersteund door twee stagiaires, 
Noura en Michella, en samen geven we 
kleine groepjes van vijf tot zes leerlingen per 
keer les, vier dagen per week.”

Verbinding en vakmanschap
“Af en toe geef ik ook les aan vrouwen. Dat 
zijn dan workshops, inclusief avondeten en 
hapjes. Heel gezellig. In één avond maken ze 
een hoofddoek. Ik heb bewust gekozen voor
een hoofddoek, omdat dat binnen die tijd 
haalbaar is én omdat ze het meteen kunnen 
dragen. Zo gaan ze niet naar huis met iets dat 
in de kast belandt, maar met iets waar ze trots 
op kunnen zijn.

Tijdens de workshops merk ik dat de vrouwen 
pas echt begrijpen hoeveel tijd en aandacht in 
kleding maken zit. Ze leren, voelen en 
waarderen daardoor het ambacht meer. 
Iedereen is welkom om deel te nemen. 
Maar door de beperkte ruimte moet ik 
keuzes maken in mijn aanbod. Dus voorlopig 
houd ik het nog even bij het maken van de 
hoofddoeken, maar wie weet verandert dat in 
de toekomst.

Verbinding is voor mij het allerbelangrijkste. 
Daarom was ik ook zo blij met mijn 
conceptstore, die ik vorig jaar had. Die plek 
zorgde voor ontmoetingen, gesprekken en 
verhalen. Het was een prachtige ervaring. 
Toch besloot ik ermee te stoppen. Ik merkte 
dat ik mezelf langzaam aan het verliezen was. 
Mijn aandacht ging vooral naar de andere 
makers, waardoor ik de meiden uit mijn lessen 
steeds vaker moest teleurstellen. Ze kwamen 
enthousiast binnen en vroegen of er nog plek 
was, maar ik moest steeds nee zeggen. De 
wachtlijst groeide alleen maar. Op een 
gegeven moment wist ik: dit is niet wat ik echt 
wil. Dus ben ik teruggekeerd naar mezelf. Ik 
heb de wachtlijst weggewerkt en heb nu weer 
helemaal mijn focus gevonden.”

Gelukkig in de Kolenkit
“Ik ben inmiddels dertien jaar getrouwd. Mijn 
man en ik leerden elkaar kennen kort nadat ik 
terugkwam naar Nederland. Ik was toen druk 

bezig met mijn studie en moest nog wennen 
aan alles, maar hij stond vanaf het begin aan 
mijn zijde. Tijdens ons huwelijk heb ik mijn 
opleiding afgerond en kregen we kinderen. 
Hij is altijd mijn grootste supporter geweest. 
Wat ik ook doe, als het mij gelukkig maakt, 
steunt hij mij volledig.

Toen ik elf was, verhuisden we naar Marokko. 
Jaren later keerde ik als volwassene terug 
naar Nederland en inmiddels woont ook mijn 
familie weer hier. Dat voelt goed, compleet.

Ik voel me echt gelukkig. Ik ben terug in mijn 
buurt, werk dichtbij huis. Mijn kinderen 
kunnen na school langskomen, hun huiswerk 
maken terwijl ik werk. Ik doe wat ik leuk vind, 
ik geef les, ik maak de meiden in de buurt blij. 
En als ik met hen bezig ben, voel ik soms dat 
kleine meisje in mezelf weer. Het meisje dat 
ooit vertrok en nu weer thuis is.

Bos en Lommer blijft speciaal voor mij. Ik 
woonde tot mijn elfde tegenover de witte kerk, 
Podium Mozaïek. En ik herinner me goed hoe 
ik iedere week naar de bibliotheek ging. Ik 
haalde er knutselboeken en deed thuis 
alles na. Ook speelde ik veel buiten met 
vriendinnen. Ik weet nog dat de Turkse 
vrouwen buiten patat bakten en dat de hele 
buurt mee at. Het was een geweldige tijd.”

Kracht met een glimlach
“Wat ik de Kolenkit toewens? Dat er meer 
plekken komen waar meiden terechtkun-
nen. Niet eenmalig voor een middag, maar 
structureel. Plekken waar ze hun talenten 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. We leven 
in een tijd waarin meiden en vrouwen veel 
lijken te moeten: carrière maken, bewijzen 
dat ze sterk zijn. Daardoor raken we soms iets 
kwijt van onze zachtheid, onze vrouwelijkheid. 
Dat mag weer meer ruimte krijgen.

Ik bedoel niet dat vrouwen geen ambities 
mogen hebben, integendeel. Maar naast dat 
harde werken is het ook belangrijk dat we 
goed voor onszelf zorgen, dat we onze zachte 
kant omarmen. Van binnenuit. Hoe voel je je 
echt? Hoe geef je je hart aandacht?

Soms zie ik meiden die zich groothouden met 
harde woorden. Vaak is dit gewoon een schild. 
Achter die stoerheid zit iets kwetsbaars en 
moois. En dat is wat ik ze wil laten ontdekken: 
dat zachtheid geen zwakte is, maar kracht met 
een glimlach.”

“ Ik weet nog dat de Turkse vrouwen buiten patat bakten en dat de 
hele buurt mee at. Het was een geweldige tijd ”



Het kolenkit buurtfeest 2025
ACTIVITEITEN

Tekst: Mandi 
Foto’s: Shirley Brandeis

Op zaterdag 13 september hebben wij – 
actieve bewoners van Bos en Lommer – 
samen met jongeren, jongerenwerkers van 
Dock en JP Vision, Combiwel buurtwerk, 
woningcorporatie Eigen Haard en verschil-
lende buurtinitiatieven o.a De Groene Kans 
een geweldig feest georganiseerd op het Cruyff 
Court plein in de Kolenkitbuurt.
Onder de naam ‘Ons Kent Ons’ brachten we 
de hele buurt samen voor een dag vol verbin-
ding, plezier en creativiteit. Er waren informa-
tiestands, workshops, activiteiten voor jong en 
oud, en volop ruimte om elkaar te ontmoeten.

Buurt in actie
Iedere betrokken organisatie leverde een eigen 
bijdrage. Zo kon je bij Samira van Dock mooie 
kaartjes maken, bij Eigen Haard een plantje 
uitkiezen, en bij Frouwkje – de ‘afvalkoningin’ 
– knutselen met afval en daarna samen het 
plein schoonmaken met knijpstokken.
De bubbelmachine zorgde voor extra 

gezelligheid, en bij de Combiwel-koffiekar kon 
je terecht voor een praatje, een glimlach en 
een kop koffie. Er werd volop gevoetbald met 
Dock, en JP Vision gaf een kickboksclinic die 
veel jongeren trok.
Met Marike Omta kon je op tour door de buurt 
langs bijzondere plekken, compleet met mooie 
verhalen. Ruud van Buren deelde de nieuwste 
editie van de Kolenkitkrant uit. Operatie 
Periscoop en het Kolenkit Collectief schreven 
samen met bewoners liefdevolle brieven aan 
de buurt.
Voor de kinderen was er ook van alles te 
doen: een luchtkasteel, schminken, glittertat-
toos en zelfs foto’s maken met de mascottes 
Pikachu en Charizard. En natuurlijk waren 
de smoothie fietsen weer een groot succes – 
trappen en tegelijk je eigen drankje maken!

Sfeer en bijzondere momenten
De sfeer was de hele dag fantastisch. Het weer 
zat mee, iedereen deed enthousiast mee, en er 
was voor elk wat wils.
Een bijzonder moment dat me echt raakte, 
was toen een groep jongeren met hun fatbikes 
over het plein wilde rijden. Een aantal 

buurtmoeders vormde toen rustig een rij, 
sprak de jongeren aan en legde uit dat ze beter 
het fietspad konden gebruiken. De jongeren 
luisterden, knikten en keerden om. Zo’n 
moment van wederzijds respect en verbinding 
laat precies zien waar deze dag om draaide.

Gezonde en lekkere keuzes
Ook op het gebied van eten en drinken was 
goed nagedacht over gezonde opties. Er waren 
volkoren poffertjes, suikervrije limonade, 
vegetarische loempia’s, vers fruit bij De 
Groene Kans en aan het eind heerlijke belegde 
broodjes.

Trots en dankbaarheid
Ik ben enorm trots op wat we samen hebben 
neergezet. Met inzet, enthousiasme en samen-
werking hebben we laten zien wat er mogelijk 
is als bewoners, organisaties en jongeren 
elkaar weten te vinden. Zelfs mensen die niet 
van tevoren waren betrokken, sloten spontaan 
aan om te helpen.
Het was een dag vol echte momenten van 
verbinding – precies waar de Kolenkitbuurt 
voor staat.

Verslag Buurtfeest ‘Ons Kent Ons’ – Kolenkitbuurt, 13 september



MEER VOOR MINDER

Tekst: Jos Stuyt 
Foto’s: Brandeisfotografie

De Weggeefwinkel ligt op een A-locatie aan de 
Burgemeester de Vlugtlaan, naast een grote 
woonwinkel en niet ver van het viaduct van 
de A10, waar het verkeer onafgebroken blijft 
doorrijden. Voor de winkel worden tijdens 
openingstijden enkele kratten en kisten met 
spullen neergezet, waar mensen vrijwel onop-
houdelijk aan het zoeken zijn naar iets wat ze 
kunnen gebruiken. Gelukkig is de voetganger 
zone breed genoeg voor de winkel. Kies je 
tijd goed om naar deze winkel te gaan, want 
het kan zijn dat je moet wachten tot je naar 
binnen kunt. Het is op bepaalde uren zo druk 
dat het te vol wordt en uit veiligheid iemand 
bij de deur staat die de mensen pas binnenlaat 
als er iemand vertrekt.

Riske vertelt het verhaal van haar 
Weggeefwinkel. Hoe besluit je zoiets te gaan 
doen? Riske maakte een ‘geloofsstap’, zoals 
ze het zelf verwoordt. God vroeg haar ‘zeg 
je baan op’, en sindsdien leeft ze van giften, 
mensen die haar geld geven of naar haar 
overmaken, en buurtbudgetten. Er was zelfs 
een Fins bedrijf, die geld overmaakte naar de 
Weggeefwinkel.
De Weggeefwinkel zit in de plint van een 
gebouw van woningcorporatie Rochdale, en 
betaalt geen huur en onder de voorwaarde dat 
zij binnen een maand vertrekt als Rochdale 
een andere bestemming gevonden heeft. Zij 

betaalt wel eigen verbruik gas/water/licht.

Je kunt er vooral kleding vinden, speelgoed 
en decoraties, omdat Riske van haar 
winkel geen kringloop wil maken. Als je 
binnenkomt is er rechts de afdeling waar 
spullen verkocht worden voor kleine prijsjes. 
Je kunt hier een kledingadvies krijgen 
voor 10 euro van Natasja, een enthousiaste 
medewerkster, en degene die ook de ramen 
van de Weggeefwinkel zo mooi en eigenzinnig 
decoreert. Met het advies van Natasja heb je 
vervolgens recht op 2 sets kleding die je gratis 
mee mag nemen. Overigens, iedereen die de 
diensten van de winkel gebruikt, brengers 
zowel als halers, betalen altijd 2 euro per jaar 
contributie! 

Verder loop je de winkel in naar de kle-
dingrekken met mannen- en vrouwenkle-
ding, en hoekjes uitgestalde kratten en kisten 
met speelgoed en kinderjuwelen. Hier lopen 
kinderen blij en enthousiast rond om elkaar 
spullen te laten zien die ze gevonden hebben. 
Het is een walhalla voor jong en oud. Even 
verder staat een mevrouw in prachtige kleding 
een potentieel volgende creatie te passen. Het 
bordje dat centraal in de winkel hangt straalt 
uit wat hier te zien is: Hoop Geloof Liefde.
De winkel heeft een samenbindende functie in 
de wijk. Riske verwoordt het met een aantal 
voorbeelden, en zegt dat het alle kanten kan 
opgaan. Er is Sainey, die ongedocumenteerd 
is en op straat leeft. Hij komt elke dag helpen 

in de winkel. Zijn moeder heeft hem ingeprent 
dat hij niet mag stelen. Tegen sluitingstijd 
neemt hij wat spullen mee uit de winkel, die 
hij denkt te kunnen gaan verkopen op straat. 
Met de verdiende euro’s kan hij wat eten 
kopen. De winkel gaat om 16.00u dicht en 
Sainey komt morgen weer terug om te helpen. 
Hoe zal hij de nacht doorgekomen zijn? Er 
is een school in de wijk, die geen boeken 
heeft en dan komen ze bij de Weggeefwinkel 
boeken uitzoeken. Er komen mensen uit 
de wijk met schalen eten, thee en koekjes 
langs om met elkaar te delen. Abdel rijdt 
naar mensen om spullen op te halen en als 
hij ziet dat er een wasmachine bij zit (die de 
Weggeefwinkel liever niet ontvangt), kent hij 
meteen een gezin die die wasmachine goed 
kan gebruiken en levert die meteen af. Verder 
is Riske ontzettend blij met de studenten van 
het Gerardhuis. Deze studenten kunnen daar 
goedkoper een kamer huren voor 10 uur maat-
schappelijke dienstverlening. Enkelen van hen 
helpen in de winkel.

Zo zie je maar, een dankbaar duurzaam 
project vlak om de hoek van de Kolenkitbuurt, 
waar zowel mensen die spullen brengen 
als mensen die spullen nodig hebben super 
gelukkig zijn en met een glimlach de winkel 
uitlopen.

Weggeefwinkel
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De inmiddels ouwe Nieuwe 
Akbar

TOEN EN NU

Tekst: Shirley Brandeis
Foto’s: Brandeisfotografie

Het is inmiddels een generatie geleden: de 
documentaire over de Akbarstraat. Felix 
Rottenberg legde indertijd de vinger op de 
zere plek. Er waren al plannen voor een flinke 
opknapbeurt, maar na de uitzending in 2002 
op nationale televisie, waarbij de realiteit van 
de probleemwijk goed duidelijk werd, ging 
de opwaardering van een troosteloze buurt 
dankzij extra financiën vanuit de gemeente 
snel van start. 

Die opwaardering bestond onder andere 
uit renovatie van de woningen aan het Jan 
van Schaffelaarplantsoen en de Akbarstraat. 
Van de 136 huurwoningen gingen er 78 de 
verkoop in, die als de spreekwoordelijke 
warme broodjes over de toonbank gingen. De 
prijzen: tussen de 125.000 en 212.500 euro. In 
een buurt die alleen maar beter zou worden. 
Er zou een theater komen in de Pniëlkerk en 
een grand café op de Erasmusgracht. En dat 
gebeurde. ‘Ik denk dat het hier een tweede 
Pijp wordt,’ aldus een toenmalige nieuwe 
bewoner. Ook zij die er al woonden, waren 
opgetogen: ‘Het was hier aan het verpauperen, 
maar nu gaat het weer de goede kant op.’ 

IJsblok
De Nieuwe Akbar was samen met de (ook 
gerenoveerde) Leeuw van Vlaanderenflat 
aan de overkant nog maar het begin van een 
langdurige vernieuwing van de Kolenkitbuurt. 
Er werd niet alleen gesloopt en nieuw 
gebouwd; er kwamen ook nieuwe voorzie-
ningen. ‘Zodat bewoners er ook sociaal en 
economisch op vooruit zullen gaan,’ schreven 
we indertijd. Laat iedereen zijn eigen 
conclusies trekken. Hoe dan ook, de buurt 
ligt er nu netjes bij. Leuker is het om terug te 
blikken op het feestje toen de renovatie van 
de Akbarblokken klaar was. Burgemeester 
Job Cohen kwam in november 2006 naar 
de buurt om er samen met Jacques Thielen 
(directeur van de toenmalige woningcoöpera-
tie Far West, die de bijnaam Jacques de Sloper 
had) een enorm ijsblok bij de ingang van de 
binnentuin weg te hakken. Ludiek ideetje van 
een ambtenaar, denken we.

Job Cohen en Jacques Thielen hakken op 
25 november 2006 een (stukje) ijsblok weg 
en onthullen zo de nieuwe naam van de 
woonblokken

We zijn inmiddels ruim tien jaar verder. Het 
ziet er in de Kolenkitbuurt een stuk beter 
uit dan in de documentaire van Rottenberg, 
die er in 2020 terugkeerde voor de opvolger 
‘Terug naar de Akbarstraat’. De rode draad 
hierin was de integratie. Het mengen van oude 
en nieuwe bewoners. Van mensen met een 
migratieachtergrond en zonder. Van rijkere 
mensen en mensen die minder te besteden 
hebben. Rottenberg sprak onder andere met 
enkele in 2002 geportretteerde kinderen, die 
nu goede banen hebben. Maar of de integratie 
nu was gelukt? En ook was de vraag: wie moet 
er nu eigenlijk integreren? Duidelijk werd 
dat integratie geen eindstation is. En zoals 
wel vaker, dat stenen vernieuwing niet altijd 
sociale vernieuwing oplevert. Voor sommigen 
wel, en dat is winst. Maar verder moet het 
van de bewoners zelf komen. Je woont samen 
in een buurt, kijk om naar elkaar en ontmoet 
elkaar. Dat kan in de Kolenkitbuurt.

De Akbarstraat anno 2025, met nieuwbouw 
rechts

Shirley Brandeis
Stadskenner en auteur van de Memorabele 
Mokumse Mikmak over 750 jaar Amsterdam 
(www.mokumsemikmak.nl )



ACTIVITEITEN
Broedplaats Bouw jaarlijks event: 40 kunstenaars openen hun studios voor bezoek.

Met mexicaanse hapjes van LUPE en ASA vegan sushi!
Voor meer info volg @de_bouwput op Instagram

  

KUNST, DESIGN, MODE & THEATER

13 DECEMBER 16:00
FERDINAND HUYCKSTRAAT 74



BEWONERS AAN ’T WOORD

Liefdesbrieven aan de 
Kolenkit
Tekst: Margreet van der Vlies

We hebben 25 liefdesbrieven aan de Kolenkit. 
Deze zijn door 25 bewoners geschreven met 
behulp van Aike van de KolenkitKas, Nadia 
van Samen Kracht, Sebo van ZID Theater, 
Mbarka van Stichting Aminah en Margreet 
van Operatie Periscoop.
Veel van de brieven zijn opgehangen bij 
de speeltuin aan het Lidewijdepad tussen 
Schaapherderstraat en Sinjeur Semeijnstraat. 
Tijdens het buurtfeest van 13 september 
zijn alle 25 brieven te zien geweest. De 
Kolenkitkrant zal in deze en komende edities 
telkens vijf brieven laten zien.
 

FOTOGRAFIE Kolenkit in beeld, door Ruud van Buren 



B&LWeg Barst Los

Koffiemiddag en vers 
gemaakt Surinaams eten

ACTIVITEITEN

Foto’s: Gozde Otman

 Zaterdag 20 september barstte de Bos 
en Lommerweg los tijdens het Bos en 
Lommerweg Barst Los Festival! Samen met 
Amsterdam BLEND Market en Stadsdeel 
West werd de buurt gevuld met creativiteit, 
gezelligheid en mooie ontmoetingen.

 Ondanks het échte Hollandse weer waren er 
volop blije gezichten, nieuwe verbindingen en 
vooral een fantastische sfeer.

 Dank aan iedereen voor de inzet, energie 
en de fijne vibes – samen maken we de buurt 
mooier en sterker!

Koffie, gezelligheid en heerlijk eten – elke 
1e en 3e woensdag van de maand in de 
Kolenkitkerk!
Vanaf 14:00 tot 17:00 uur ben je van harte 
welkom om te genieten van een heerlijke kop 
koffie, een praatje met buurtgenoten en na-
tuurlijk van onze verse huisgemaakte maaltij-
den. Wie later wil eten, kan de bestelling tot 
18:30 uur komen ophalen.
Daarnaast hebben we ook nog een leuke en 
leerzame kralen workshop.

Alle maaltijden kosten slechts € 10,-en ze 
smaken naar meer!  Je kunt vooraf bestellen 
om teleurstelling te voorkomen, maar 
spontaan binnenlopen mag natuurlijk ook.
Elke 1e & 3e woensdag van de maand met elke 
week een nieuw thema!
Open van 14:00 tot 17:00 uur – (keuken open 
tot 17:00, afhalen tot 18:30) 
Meer info of bestellen? Bel of app 06 46 63 50 
68 Sarah-Jane Homoet



Woordzoeker Illustraties door: 
Deborah van de Leijgraaf
www.instagram.com/designbybora

Als je de oplossing stuurt naar redactie@kolenkit.info 
maak je kans op een boekenbon van €25

Uit de vele reacties op de puzzel uit de zomer editie 2025 is een winnaar via loting 
gekomen.De gelukkigen zijn Heijme Bakker en Kim Lammers. 



Het Jeroen van Berkelplein

ACTIVITEITEN

Tekst: Ruud van Buren

Afgelopen maandag 13 oktober werd in de 
Kolenkitbuurt het Jeroen van Berkelplein 
geopend. 5 jaar geleden is Jeroen, stadsdeel-
bestuurder, op 50 jarige leeftijd plotseling 
overleden en heeft Ruud van Buren direct 
bij de gemeente Amsterdam aangevraagd 
om het Kolenkitkerkplein te benoemen naar 
Jeroen van Berkel. In januari van dit jaar 
heeft hij opnieuw de aanvraag ingediend en 
deze is gehonoreerd. De door het stadsdeel 
georganiseerde opening was in één woord 
indrukwekkend. Een grote opkomst van 
familie, collega’s, partijgenoten, vrienden en 
buurtbewoners. Iedereen is trots en blij dat dit 
gelukt is, zeker voor zijn vriendin Carolien en 
dochters Serijn en Noah.

Jeroen van Berkel (Roelofarendsveen, 13 
oktober 1969 - Amsterdam, 17 augustus 2020) 
was dagelijks bestuurder van Stadsdeel West 
en had de vernieuwing van de Kolenkitbuurt 
in zijn portefeuille. Hij stond bekend als 
een betrokken en energieke bestuurder en 
politicus, geroemd om zijn inzet voor bur-
gerparticipatie en zijn directe benadering 
van stadsbestuur. Zijn aanpak kenmerkte 
zich door directe betrokkenheid bij bewoners 
en het actief zoeken naar oplossingen voor 
lokale vraagstukken. Hij was onder andere 
de drijvende kracht achter initiatieven zoals 
De Stem van West en West Begroot, waarmee 
bewoners invloed kregen op het gemeentelijke 
budget en beleidsbeslissingen. Dit plein is het 
sluitstuk van zijn inspanningen en dient als 
ontmoetingsplek voor de buurt.



BRIEVEN UIT DE STAD

Schrijven naar de toekomst

Tekst: Hester Helming
Foto: Nicoline Mogendorff

Zondag 26 oktober gaf brievenproject 
Schrijven naar de Toekomst Amsterdam 750 
brieven cadeau voor de 750e verjaardag van 
de stad. Het afgelopen jaar schreven meer 
dan 750 Amsterdammers brieven met elkaar. 
De briefschrijvers kenden elkaar nog niet van 
tevoren, maar deelden wel hun verhalen met 
elkaar - en nu met de hele stad. Alle brieven 
worden voor de toekomst bewaard in het 
Stadsarchief.

We zijn heel trots op alle Amsterdamse 
brieven die we hebben ontvangen. En op de 
vele (dwars)verbindingen die gelegd zijn, alle 
ontmoetingen met mensen die elkaar eerder 
niet tegenkwamen en alle verhalen die gedeeld 
zijn.

Als afsluiting van dit project delen we hier de 
brief van Mazharul die een verjaardag wens 
aan de stad schreef.

Amsterdam 750 is nu afgelopen, maar 
Schrijven naar de Toekomst gaat door 
in kleinere themaprojecten, ook in 
Amsterdam-West.

Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar 
brief@schrijvennaardetoekomst.nl of kijk op 
https://schrijvennaardetoekomst.nl/

maandag 29 september 2025

Lieve toekomstige Amsterdam,

Ik hoop dat jouw stad nog steeds dezelfde vrije geest ademt die haar 
altijd zo bijzonder maakt. Dat de grachten nog steeds glinsteren in de 

zon, dat fietsen nog steeds de mooiste manier is om rond te reizen, 
en dat mensen van overal ter wereld zich hier thuis voelen.

Moge de toekomst van Amsterdam groen zijn, vol ruimte voor mens en 
natuur, en rijk aan verhalen de worden gedeeld langs het water.

Blijf zorgen voor elkaar en voor de stad, want Amsterdam is meer 
dan stenen en stenen, het is een gevoel.

Met warme groet, 
Mazharul



BEWONERS AAN ’T WOORD

In gesprek met senioren uit 
Bos en Lommer
Idee, tekst en foto’s: Abdel Charif – Combiwel

Verhalen (          ) (Hikayeler)

In deze reeks gesprekken (Hikayaat) gaat 
de buurtwerker Abdel Charif in gesprek met 
ouderen uit Bos en Lommer. Zij delen hun 
persoonlijke verhalen over migratie, hun land 
van herkomst, de geschiedenis die ze met 
zich meedragen en hun ervaringen met het 
opbouwen van een nieuw leven in een andere 
cultuur en omgeving. Het doel van deze reeks 
is om deze waardevolle levensverhalen vast te 
leggen en te delen, zodat ze kunnen dienen als 
inspiratiebron voor de jongere generaties. 
Vandaag spreken we met de heer Mansour 
(1948). Hij vertelt openhartig over zijn reis 
van het Midden-Oosten naar Nederland, 
over verlies en hoop, over doorzettingsver-
mogen en verbondenheid. Zijn verhaal is een 
mooi voorbeeld van hoe mensen ondanks 
tegenslagen toch hun plek vinden – en daarbij 
anderen blijven helpen.

Vraag: Meneer Mansour, kunt u iets 
vertellen over uw jeugd en hoe u bent 
opgegroeid in Koeweit?

Ja natuurlijk. Ik ben geboren en opgegroeid in 
Koeweit. In die tijd was het land eigenlijk nog 
vooral woestijn. Er woonden toen ongeveer 
vier miljoen mensen, en dat is nog zonder 
de buitenlandse arbeiders die van buitenaf 
kwamen werken. In de jaren tachtig werd 
er olie en gas ontdekt in Koeweit, en dat 
veranderde echt alles. Het was de grote motor 
achter de ontwikkeling van het land. Dankzij 
die ontdekking maakte Koeweit een enorme 
sprong vooruit.
Ik ging naar de basisschool in een schooltje 
in de woestijn. De meeste leraren kwamen uit 
andere Arabische landen – Palestina, Syrië, 
Egypte – en later kwamen er ook leerkrachten 
uit Marokko en Tunesië. Europese leraren 

hadden we niet, zoals je die bijvoorbeeld wel 
in Marokko of Algerije zag. De mensen die 
aan de olievelden werkten, kwamen vooral uit 
India. Zij werkten voor Britse oliebedrijven 
die verantwoordelijk waren voor het winnen 
en verwerken van de olie. Grappig detail 
trouwens: vroeger betaalden we in Koeweit 
met de Indiase roepie, nog vóór de invoering 
van de dinar. De eerste emir van het moderne 
Koeweit was Mobarak de Eerste. Hij wordt 
gezien als de grondlegger van de Koeweitse 
staat. Onder zijn leiding en later die van 
Abdullah Al-Salem begon de echte opbouw 
van het land. En ik herinner me nog goed: 
op een dag kreeg iedereen die op Koeweitse 
bodem woonde – echt iedereen – 100 dinar 
van de staat. Dat was toen ongeveer 320 euro. 
Zo’n moment vergeet je niet snel. Het zegt veel 
over de sfeer van die tijd.

Vraag: Hoe was het om een student te 
zijn in de Koeweit?

Toen ik mijn middelbare school had afgerond, 
dacht ik eerst aan een studie geneeskunde. 
Maar mijn vader had daar een andere kijk 
op. Hij vond dat de studie veel te lang duurde 
en stelde voor dat ik journalistiek zou gaan 
studeren – dat was maar vier jaar. En daarna, 
zei hij, kun je interviews doen met topdokters, 
knappe ingenieurs, politici en artiesten. Dat 
klonk eigenlijk wel gaaf.
Na mijn studie begon ik te werken bij een 
krant, vooral op de redactie en als persfoto-
graaf. Ik leerde al snel dat een goede journalist 
moreel verantwoordelijk is voor zijn werk – en 
dat je de waarheid niet moet opofferen voor 
sensatie.
Ik heb in de loop der jaren veel mensen 
geïnterviewd en ontzettend veel geleerd van 
hun verhalen. Hopelijk kunnen jongeren ook 
iets opsteken van de ervaringen van oudere 
generaties.
Na mijn studie in Koeweit ben ik naar Florida 
in Amerika gegaan om verder te studeren. Ik 

raakte echt verliefd op het vak journalistiek en 
woonde uiteindelijk zes jaar in de VS.
Na de Golfoorlog ben ik geëmigreerd naar 
Nederland, op aanraden van een vriend. Hij 
zei: “Als je een goed leven wilt, moet je naar 
Amsterdam gaan.” En zo is het gebeurd.

Vraag: Hoe was jouw tijd in Nederland?

Ik kwam in 1990 naar Nederland en vestigde 
me uiteindelijk in Groningen. In het begin 
woonde ik hier als vluchteling op humanitaire 
gronden. Overdag werkte ik bij de post, en ’s 
avonds stond ik in mijn eigen winkeltje. Ik heb 
me hier eigenlijk nooit een vreemde gevoeld.
Eerlijk gezegd had ik, voordat ik naar 
Nederland kwam, al een groot deel van 
mijn geld verloren. Ik had daarvoor goed 
verdiend in de handel en een mooi vermogen 
opgebouwd, maar het ging helaas mis. Toch 
geloof ik dat het leven altijd hoopvol blijft.
Later sloot ik me aan bij een aantal politieke 
partijen hier in Nederland — ik wilde graag 
betrokken blijven en iets bijdragen.

Vraag: We hebben elkaar ontmoet in 
een van de buurtcentra in de Kolenkit. 
Wat betekent dat voor jou?

Dat klopt. Door naar sociale centra te gaan, 
heb ik veel lieve en warme mensen leren 
kennen. Een van mijn favoriete dagen is 
dinsdag. Op die dag komen er veel mensen 
van verschillende buurten en nationaliteiten 
samen bij de buurtpunt De Kit. De buurtbe-
woners komen daar om groente en fruit op te 
halen. Wat de bewoners en vrijwilligers daar 
doen, is echt geweldig. Het brengt mensen bij 
elkaar. Zelf werk ik als vrijwillige tolk voor 
vluchtelingen in één van de sociale diensten-
centra. Ik probeer nieuwkomers in Nederland 
te helpen en ze advies te geven. 



De wintermaanden in met 
ZID Theater!

KUNST EN CULTUUR

Tekst: d’Arnaud van Boeckholtz
Foto’s: ZID theater, Foto Mother: Jaime Musso

Al dertig jaar lang zorgt ZID Theater voor 
levendig theater en activiteiten die verbinden 
– recht uit de buurt, met makers en publiek 
van alle leeftijden en achtergronden. Vanuit 
de Kolenkitbuurt bouwen we aan een kleurrijk 
cultureel landschap. Want bij ZID draait 
het om ontmoeting, uitwisseling en samen 
genieten van kunst!
In 2025 heeft ZID veel mooie projecten 
kunnen realiseren. Met voorstellingen en 
uitwisselingen in maar liefst zeven Europese 
landen, maar ook dichtbij huis, in de 
Kolenkitbuurt. Hoogtepunt was het ExploreZ 
Festival in mei, met het thema Natuur & Mens 
NU!: een inspirerend meerdaags festival vol 
theater, dans, workshops en ontmoetingen.

En ook de komende tijd staat er weer veel 
moois te gebeuren:

Festival Empathisch West bij Podium 
Mozaïek – 14 december

Nationaal Theaterweekend – 23 t/m 25 
januari
In januari opent ZID Theater haar deuren 
voor het Nationaal Theaterweekend: drie 
dagen vol theater, muziek, spoken word en 
verrassende ervaringen.
• Vrijdag 23 januari – 20.30 uur: Mother 
van het Italiaanse gezelschap Perypezye 
Urbane. Een bijzondere dansvoorstel-
ling over de ontmoeting tussen mens en 
kunstmatige intelligentie. 
• Zaterdag 24 januari – 20.30 uur en 
zondag 25 januari – 16.30 uur: Missing 
& Wishing – een samenwerking tussen ZID 

Theater (Amsterdam) en Madam Fortuna 
(Antwerpen). Zes jonge makers delen hun 
persoonlijke verhalen in korte, krachtige 
performances vol emotie, in theater, dans, 
soundscapes en spoken word.

Alle drie de dagen is er een aanvullend rand-
programma, waaronder muziek, spoken word, 
en een meeslepende theaterervaring door de 
gangen van broedplaats BOUW: Op de rand! 
Spring van ruimte naar ruimte, van sfeer 
naar sfeer, en laat je meevoeren door dans, 
theater, soundscapes en installaties die je 
zintuigen prikkelen. Soms ontroerend, soms 
verwarrend, soms grappig, en altijd magisch.
Benieuwd naar wat ZID nog meer doet? Neem 
een kijkje op www.zidtheater.nl 
ZID kijkt uit naar het komende jaar. Dank aan 
alle Kolenkitters!



Tekst & foto’s: Martine de Bruin

De redactie kreeg een leuk mailtje van Martine 
de Bruin:

Beste redactie
Het lijkt me leuk om deze foto te delen in de 
Kolenkitkrant, Björn mijn vriend en Freya 
(3.5). Samen houden ze de buurt schoon.
Groetjes Martine de Bruin

Echte kanjers!

COLUMN ESTER FABRIEK

GROEN, SCHOON EN DUURZAAM

Het hart van de Kolenkit 

Samen houden we de buurt 
schoon

Het plein bij de Kolenkitkerk heeft sinds kort 
een nieuwe naam: het Jeroen van Berkelplein. 
Jeroen was oud-bestuurder van stadsdeel 
West en zette zich met heel zijn hart in voor 
de Kolenkitbuurt. Precies 5 jaar geleden 
overleed deze bijzonder en geliefde bestuurder. 
Bewoners praten nog steeds met veel 
waardering over hem. Zijn naam leeft voort in 
West – en nu dus ook op het plein. 
Het initiatief om het plein bij de Kolenkitkerk 
te vernoemen naar Jeroen van Berkel kwam 
van actieve buurtbewoner Ruud van Buren. 
De dochters van Jeroen van Berkel openden 
het plein en spraken mooie woorden over hun 
betrokken vader. At5 filmde alles en maakte 
een mooie reportage van zijn leven. Ook sprak 
wethouder Marjolein Moorman namens het 
bestuur van Amsterdam. Er waren vrienden 

van Jeroen, en oud-collega’s. En ook veel 
buurtbewoners. Mensen met wie Jeroen 
vroeger een broodje kaas at in het buurthuis. 
We voelden ons die middag verbonden. In 
herinnering van Jeroen van Berkel. 
En het Jeroen van Berkelplein leeft. Er spelen 
kinderen, mensen zitten in de zon. Er wordt 
gegroet, gekletst, gedeeld. Jeroen zou trots zijn 
op zijn plein.  
Maak ook eens een wandelingetje over het 
Jeroen van Berkelplein. Ga er in de zon 
zitten op een mooie dag. Of kom een lekker 
kopje koffie halen als je me op het plein ziet 
staan met de koffiekar. Dan praten we samen 
even over wat er leeft in het hart van de 
Kolenkitbuurt. Met een kopje hartverwarmen-
de koffie.  

Dagelijks Bestuurder Stadsdeel West Ester Fabriek is bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de aanpak Kolenkitbuurt en hoort 

graag van u wat belangrijk is voor de buurt.



Dit keer: James Price

EXPATS IN THE SPOTLIGHT

Tekst & foto’s: James Price

Hey Kolenkit, I’m James! 

I emigrated to the Netherlands from the UK in 
2019, and moved to our Kolenkit apartment in 
2021 with my Italian wife. Then in December 
2024 we welcomed our daughter Amelie, who 
is now heading (too quickly) towards her first 
birthday! 
My wife and I relocated here for work op-
portunities and have never looked back. I 
work for a large travel company based here 
in Amsterdam in my profession of Human 
Resources. I have changed roles a few times 
over varying skillsets in the profession such as 
Recruitment and HR Partnering. I now lead 
a team of HR professionals, and who knows 
what might come next. 

Living in Kolenkit is great for us, especially 
with a young family. I don’t think I’ve ever 
lived in an area with quite so many play parks 
for the little ones and it’s such a great sense 
of community here. We love the diversity that 
comes with living here, including the tough 
choice of whether to get Turkish or Moroccan 
bread for this week (I’m totally addicted to 
both!), and you can see the care that goes 
into maintaining the neighbourhood by the 
beautiful flower and plant displays around. 
Often I take my daughter to the various Spe-
linloop (child playgroups) around the area 
and it’s a great way to meet other people in the 
buurt. It’s great to see her learning to interact 
with children from so many different back-
grounds right here in Kolenkit where she is 
growing up. 

I’m a huge football supporter and you may 
also see me running around the area, as I am 
a keen jogger and have completed the Dam 
Tot Damloop three times, and the Amsterdam 
Half Marathon twice. I should be easy to spot 
as there aren’t many people wearing a Not-
tingham Forest shirt in West Amsterdam, so 
give me a wave if you see me! 
My family & I love living here in the Kolenkit 
area, and that’s down to the people who live 
here. If you’re reading this short story about 
a British immigrant who lives near to you, 
then thanks for being such great neighbours 
and creating such a nice area to live, see you 
around! 



In Amsterdam West wonen, net als in de 
rest van de stad, veel verschillende mensen. 
Sommigen begrijpen elkaar goed, anderen wat 
minder. Soms ontstaan er spanningen, omdat 
we elkaar niet altijd goed snappen of een 
andere manier van leven hebben.

Tijdens Empathisch West gaan we op zoek 
naar verbinding – soms op een zachte manier, 
soms door elkaar uit te dagen. Want juist door 
wrijving ontstaat begrip, groei en glans.

Met een programma vol theater, performan-
ces, gesprekken, spelletjes en meer, ontdekken 
en delen bezoekers vele leefwerelden van Am-
sterdammers in West. Zo bouwen we samen 
aan een warmere en meer empathische stad.

We raden bezoekers aan om het hele 
programma mee te maken – dan komt de 
ervaring het best tot zijn recht.

14 december 2025
13.00-16.00 uur
Podium Mozaïek
Bos en Lommerweg 191 te Amsterdam
Gratis toegang, voor jong en oud.
Aanmelden kan via Podium Mozaïek, Samen 
Kracht, ZID Theater of Operatie Periscoop.

INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM-
FESTIVAL AMSTERDAM (IDFA)
WO 19 NOV T/M ZO 23 NOV | DIVERSE 
TIJDEN | KAARTEN VIA WWW.IDFA.NL 

MUZIEK
A FIRI FU FRI – 50 JAAR ONAFHANKE-
LIJKHEID SURINAME (PREMIÈRE)
Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE)
DI 25 NOV | 20:30U | VANAF €15

DANS
MAMA’KU (PREMIÈRE)
Cheroney Pelupssy /ART&
WO 26 NOV | 20:30U | VANAF €16,80

MUZIEKTHEATER
ARABESK 
Theater Rast & ReART Collective
VR 28 NOV  (TRY-OUT), ZA 20 NOV 
(PREMIÈRE) | 20:30U | VANAF €15

GASTPROGRAMMA, DANS
OPIUM FLOWER (TRY-OUT)
The Groundbreakers modern Dance (NL) and 
Chang Dance Theater (TW)
VR 05 DEC | 20:00U | VANAF €17

GASTPROGRAMMA, MUZIEK
THE PHONOGRAPH CHANGED ME
Marmoucha
ZA 6 DEC | 20:30U | VANAF €15

COMEDY
FIRST MAN
Sadettin K.
DO 11 DEC, VR 12 DEC | 20:30U | VANAF 
€18

GASTPROGRAMMERING, MUZIEK
PAUL DWYER & THE BANDITS
Mystiek Productions
ZA 13 DEC | 20:00U | €30

DANS
LOUD WHISPERS
Denden Karadenis & Zero Dance Theatre
ZA 20 DEC | 20:30U | VANAF €19

Empathisch West

Podium Mozaiek

KUNST EN CULTUUR



Je bent van harte welkom in 
Theater De Krakeling

KUNST EN CULTUUR

Tekst: Bouchra el Khannoussi

We verwelkomen elk gezin. Of je nu zin hebt 
in avontuur, in een grappig of juist spannend 
verhaal of graag op ontdekkingsreis gaat: bij 
ons stap je elke keer weer een nieuwe wereld 
binnen. In deze editie lichten we er alvast een 
paar voor je uit.

Meer informatie & tickets vind je op 
www.krakeling.nl
Tot gauw in Theater De Krakeling! 

Baaard (Taal/language no problem)
Milan Boele van Hensbroek / STIP 
theaterproducties

We willen altijd een antwoord op alle vragen. 
Maar is het soms niet juist leuk en spannend 
om te twijfelen? De wereld is immers een rare 
plek.
Heb je net geleerd dat vogels vleugels hebben 
om te vliegen, blijken er ook vogels te bestaan 
die niet kunnen vliegen. Het leven lijkt soms 
een spel waarin de regels steeds veranderen. 
Hoe vind je daarin je weg? Verwarring zaait 
twijfel, maar zet ook aan tot verzinnen, 
creëren en plezier maken. Baaard is een ode 
aan zoeken en ontdekken, over de fantasie die 
ontstaat als nog niet alles duidelijk is
za 27 dec | 14:30 | vanaf 4 jaar

Prinses Arabella - De musical
Coproductie: Dawn Collective i.s.m. de 
Toneelmakerij en Theater De Krakeling

De geliefde prinses Arabella bekend uit de 
boeken van Mylo Freeman komt tot leven 
in een musical vol kleur, plezier en muziek. 
Prinses Arabella krijgt onverwachts een 
koninklijke les. Haar oma Omi wil haar leren 
hoe je een echte koningin wordt – inclusief 
het zingen van het officiële volkslied. Maar 
Arabella heeft andere plannen: plezier maken, 
samen zingen met haar vriendinnen, en het 
liefst een compleet nieuw volkslied bedenken!
wo 1 okt t/m za 22 nov | vanaf 5 jaar  
Stadpasactie
Met een Stadspas kunnen kinderen en begeleiders voor slechts 
€1,50 naar deze voorstelling in De Krakeling.

De Circusbroers
Huub Cooijmans 

De circusbroers hebben het weer voor elkaar: 
de masten staan waterpas, de tent staat 
gespannen en de vlag wappert in de wind. De 
één veegt nog even de piste en de ander zorgt 
ervoor dat alle artiesten op tijd aanwezig zijn. 
De show kan beginnen! Tenminste dat was 
de bedoeling, maar één van de broers is iets 
vergeten. Ze staan voor een grote uitdaging. 
Worden deze knechten van de piste zelf 
artiesten? Deze unieke show bestaat uit een 
opeenvolging van spetterende circusacts.
In rap tempo en met veel humor vormen deze 
acts een onvergetelijke voorstelling!
do 26 feb 2026 | 14:30 | vanaf 4 jaar

De Circusbroers is onderdeel van Circusweek, 
tijdens de voorjaarsvakantie 2026, in 
De Krakeling.

*De Sint Revue is terug!
Maar deze keer gaat het net even anders

Het nieuwe bandlid Selim Dogru, afkomstig 
uit Turkije, komt er gaandeweg de show 
achter dat de andere bandleden helemaal niet 
weten wie Sint écht is, waar hij oorspronkelijk 
vandaan komt. Namelijk: uit Turkije!
Misschien is dat ook de reden waarom de 
Goedheiligman zo lang op zich laat wachten, 
omdat de liedjes die ze zingen wel erg 
Hollands en altijd hetzelfde zijn. Daarom stelt 
Selim voor om er wat Turkse klanken aan 
te voegen in de hoop dat hij komt, die lieve 
goede Sint.
Za 29 & zo 30 november – verschillende 
tijden| vanaf 3 jaar

DIEP
Het Filiaal theatermakers 

We dalen af tot het diepst van de oceaan, 
ver weg van het land en de mens. Hier in 
het donker komen de meest wonderlijke en 
vaak nog onontdekte dieren en organismen 
voorbij. Waar zouden hun diepe gesprekken 
over gaan? 
DIEP is muzikaal objecttheater met 
fantastische lichtgevende wezens en live 
muziek.  Naast klanken van allerlei slagwerk, 
zingt Dirge Seçil Kuran met haar onwaar-
schijnlijk pure stem.  
Vr 13 maart 2026 | 19:30 | vanaf 9 jaar  



Wat vindt u van de Kolenkit-
krant?
De Kolenkitkrant bestaat inmiddels een 
aantal jaar en we zijn benieuwd wat u van 
de krant vindt. Zo kunnen we kijken of we 
dingen anders of beter kunnen doen. Of juist 
zo moeten houden. Uw mening helpt hierbij! 
Samen zorgen we ervoor dat de Kolenkitkrant 
nog beter aansluit op de buurt.

Scan de QR-code om bij de vragenlijst te 
komen of kijk op 
https://surveys.enalyzer.com?pid=b8g7sati

Alvast bedankt!

BERICHTEN VANUIT HET STADSDEEL

Bibliotheek der Dingen



Er komt een kunstwerk op 
het plein voor Bos en 
Lommerweg 260

Tekst: Stadsdeel West

In Amsterdam-West zijn er weinig kunst-
werken in de openbare ruimte gemaakt door 
vrouwen. Ook worden vrouwen vaak op een 
stereotype manier afgebeeld, bijvoorbeeld als 
symbool van schoonheid of vruchtbaarheid. 
Daarom heeft stadsdeel West het project 
‘Vrouwen van West, de kunst van gender(on)
gelijkheid’ gestart. Meer informatie via de 
QR-code: 

Kunstenaar Narges Mohammadi wil als 
onderdeel van Vrouwen van West een ander 
beeld laten zien van gesluierde vrouwen. 
Samen met vier vrouwen uit West heeft ze 
een ontwerp gemaakt. Het kunstwerk laat een 
moslima zien die zichzelf uit een groot blok 
marmer hakt. Dit beeld staat voor een vrouw 
die haar eigen keuzes maakt, maar ook nog te 
maken heeft met vooroordelen. Het beeld is 
realistisch en toont een vrouw op ware grootte 
in moderne kleding. Het is geen klassiek 
standbeeld, maar een gewone vrouw zoals je 
die elke dag in Amsterdam-West ziet.

Voor dit project zijn buurtbewoners meerdere 
keren samengekomen. In november 2024 
werd het project gestart. Vrouwen uit West 
konden zich aanmelden om mee te doen. 
Begin 2025 waren er workshops. Daar konden 
vrouwen leren beeldhouwen en ontdekken of 
ze mee wilden doen. De kunstenaar koos vier 
vrouwen uit als medemakers. Samen hebben 
zij een ontwerp gemaakt over het thema 
discriminatie van moslima’s. Op 5 april 2025 
werden de ontwerpen gepresenteerd in het 
ZID-theater. Een paar maanden later werd het 
definitieve ontwerp gepresenteerd tijdens een 
open studio.

Het maken van het kunstwerk is nu begonnen. 
De vergunning voor het plaatsen van het beeld 
is aangevraagd. Op 8 maart 2026, Interna-
tionale Vrouwendag, wordt het kunstwerk 
onthuld. Het krijgt een plek op het plein bij 
Bos en Lommerweg 262 in de Kolenkitbuurt.

Wil je weten hoe het nu gaat met het 
kunstwerk? Kom dan naar de inloopavond 
op 28 november tussen 17:00 en 19:00 in 
buurtpunt De Kit!

BERICHTEN VANUIT HET STADSDEEL



Tekst: Stadsdeel West 

De Kolenkit verandert. Samen met u willen 
we werken aan de toekomst van onze buurt. 
Samen onderzoeken we wat er speelt in de 
buurt, wat onze ideeën en aannames zijn, en 
hoe we problemen beter kunnen aanpakken. 
Het gaat om een open gesprek waarin we 
luisteren naar elkaar en nieuwe inzichten 
opdoen. Zo bouwen we aan gezamenlijke 
wijsheid voor de toekomst van de Kolenkit.

We willen bewoners meer invloed geven en 

ontdekken wat belangrijk is voor de buurt. 
Er ligt nog niets vast. Samen bedenken we 
wat nodig is en hoe we dat kunnen realiseren. 
Het gaat niet alleen om praten, maar ook om 
plannen maken en uitvoeren.

Een voorbeeld is het nieuwe Huis van de Wijk 
en het jongerencentrum, die in 2027 klaar 
zullen zijn. Hoe zorgen we dat deze plekken 
echt iets betekenen voor iedereen in de 
buurt? Uw ideeën en ervaringen zijn hierbij 
belangrijk.

U kunt één keer meedoen aan een gesprek of 
vaker meedoen. We starten een groep waarin 
we nadenken én doen om de Kolenkit sterker 
en mooier te maken.

Wilt u meedoen of meer weten?
Neem contact op met Adam Abu Khamis via 
a.abukhamis@amsterdam.nl . We horen graag 
van u! Samen maken we de Kolenkit sterker 
en mooier. Doe mee en laat uw stem horen! 
We ♥ Kolenkit

Tekst: Stadsdeel West 

Het Cruyff Court heeft al jaren een negatief 
imago. Er is veel straatvuil, mensen voelen 
zich er niet veilig en er is geen leuke speeltuin. 
De gemeente werkt daarom samen met 
bewoners en organisaties, zoals jongerenwerk, 
straatcoaches, de politie en scholen, om het 
plein te verbeteren. Samen hebben we vier 
belangrijke thema’s gekozen: veiligheid, be-
trokkenheid, samenhorigheid en schoonheid.

We hebben al verschillende activiteiten geor-
ganiseerd, zoals het buurtfeest in september. 
Ook hebben we samen een nieuw verhaal voor 
het Cruyff Court gemaakt. De aanpassingen 
aan het plein en de samenwerking met 
bewoners en organisaties zullen hierop gericht 
zijn:

“Het Cruyff Court is een plein waar iedereen 
zich welkom voelt, jong en oud. Het is een 
plek waar talenten worden gezien en gebruikt. 
Jongeren kunnen meedoen en met anderen in 
gesprek gaan. Het plein is een levendige plek 
waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar 
praten en elkaar respecteren. Iedereen hoort 
erbij”.

Op basis van dit verhaal, eerdere gesprekken 
met bewoners en een online vragenlijst 

hebben wij de volgende keuzes gemaakt.

Aanpassingen komende maanden
Hieronder leest u welke aanpassingen wij de 
komende maanden gaan uitvoeren.

 Nieuwe speeltoestellen op de middelste 
groenstrook
De meeste bewoners vinden dit een goed 
idee. Wel vroegen sommigen om rekening 
te houden met bewoners zonder kinderen. 
Daarom plaatsen we de speeltoestellen op 
het middelste grasveldje en niet op de heuvel. 
Een groep bewoners wil op de heuvel samen 
een nieuw stuk groen beheren. De gemeente 
vindt dit een goed idee en onderzoekt de 
mogelijkheden.

Veel bewoners willen meer speeltoestellen 
voor jonge kinderen. Het Mikado-klimtoestel 
was niet populair. De taludglijbaan bleek 
technisch niet haalbaar zonder grote 
aanpassingen aan de heuvel. Daarom kiezen 
we voor twee speeltoestellen voor kinderen 
van ongeveer drie jaar oud. Deze passen goed 
bij de bestaande speeltoestellen. Ook willen 
de meeste bewoners houten speeltoestellen in 
plaats van RVS. Daarom worden het houten 
toestellen.

 Betere zitplekken bij de speeltoestellen
Uit gesprekken met bewoners bleek dat betere 
zitplekken voor ouders het plein aantrekke-
lijker maken. Als ouders vaker op het plein 
zijn, zorgt dat voor meer toezicht en een fijne 
sfeer. Uit de vragenlijst blijkt dat de meeste 
bewoners het een goed idee vinden om de 
betonblokken te vervangen door picknickban-
ken. Sommige bewoners zijn wel bang voor 
extra overlast. Daarom plaatsen we op de 
groene heuvel één picknickbank in plaats van 
drie. Bij de bestaande speeltuin vervangen we 
de betonblokken door picknickbanken, maar 
we voegen geen extra zitplekken toe. 

Aanpassingen die nog onderzocht worden
De volgende aanpassingen moeten nog verder 
worden onderzocht. Als ze doorgaan, worden 
ze pas in 2026 uitgevoerd. We komen hier op 
een later moment op terug. 

 Nieuwe speeltoestellen aan de noordkant 
van het Cruyff Court
 Meer groen voor schaduw en sfeer
 Nieuwe verlichtingsmast met tijdschakelaar
 Veiliger fietspad

Meedoen?
Wilt u helpen om het plein te verbeteren? 
Neem contact op met projectleider Adam Abu 
Khamis via a.abukhamis@amsterdam.nl

Oproep: denk mee over de 
Kolenkitbuurt

Samen werken aan een nieuw 
Cruyff Court

Blijf op de hoogte van wat er speelt in 
de Kolenkitbuurt! 

Via het nieuwe WhatsAppkanaal I ♥ Kolenkit 
delen we nieuws, activiteiten en handige 
mededelingen. Wil je weten wat er te doen is 
in de buurt of gewoon niets missen van wat 

er gebeurt in de Kolenkit? Neem dan deel aan 
het I ♥ Kolenkit WhatsAppkanaal.

Aanmelden kan via de QR-code:
Goed om te weten: deelnemen is anoniem, 
andere deelnemers kunnen je gegevens niet 
zien!



Opstandingskerk

GESCHIEDENIS

Tekst & foto’s: Diverse bronnen

Oorsprong en bouw
De kerk – officieel de “Opstandingskerk” 
– werd gebouwd in 1955-1956 naar een 
ontwerp van architect M.F. Duintjer (ook wel 
aangegeven als Marius Duintjes/Duintjer). 
De opdracht kwam van de Hervormde 
gemeente in Amsterdam-West. 
Het gebouw omvatte kerkruimte, pastorie 
en wijkcentrum, die deel uitmaakten van het 
ontwerp. 
De toren is ongeveer 48 meter hoog, waarmee 
het één van de hoogste naoorlogse kerktorens 
in Amsterdam werd. 

Naam en betekenis van “Kolenkitkerk”
De kerk kreeg in de volksmond de bijnaam 
Kolenkitkerk vanwege de bijzondere vorm 
van de toren: de toren loopt smal naar boven 
toe en heeft een schuin dak waardoor de 
silhouette doet denken aan een kolenkit, een 
emmer of schep-vormig ding die vroeger 
werd gebruikt om kolen naar de kachel te 
brengen. De buurt waarin de kerk staat, de 
Kolenkitbuurt, ontleent haar naam mede aan 
deze kerk en de toren. 

Architectuur en betekenis
Het gebouw is een voorbeeld van wederop-
bouw-kerkbouw in Nederland, met markante 
moderne architectuur: de kerkzaal heeft hoge, 
verticaal geplaatste baksteen-muurelemen-
ten met stroken glas, waardoor het licht op 
bijzondere wijze de binnenruimte binnenvalt. 
Het complex is in samenhang ontworpen: 
kerk, pastorie en wijkcentrum zijn 
geïntegreerd, gebruikmakend van de terrein-
verschillen om meerdere niveaus en ingangen 
mogelijk te maken. 

Gebruik, veranderingen en 
monumentale status
In 1978 werd de kerk als Hervormde kerk 
buiten gebruik genomen door de oorspronke-
lijke gemeente. Daarna werd het overgenomen 

door een Pinkstergemeente. 
In oktober 2007 werd het gebouw 
voorgedragen als Rijksmonument en is 
sindsdien erkend als rijksmonument. 

Locatie in de wijk en rol in de 
gemeenschap
De kerk staat in de Kolenkitbuurt in stadsdeel 
Amsterdam West.
De kerk heeft niet alleen een religieuze 
functie, maar ook een maatschappelijke: als 
buurtkerk, ontmoetingsplek, en ruimte voor 
wijkactiviteiten. De zichtbaarheid van de 
toren als landmark in de wijk benadrukt de 
betekenis van het gebouw voor het stadsbeeld.

Feiten, status en renovatie
De eigenaar is Stichting Hulp in Nood, die 
aangeeft niet over voldoende middelen te 
beschikken om volledig aan de instandhou-
dingsplicht te voldoen. Er is een speciaal 
opgericht steunfonds: Stichting Vrienden van 
de Kolenkit (opgericht 2013) met als doel het 
gebouw te behouden, opknappen en de maat-
schappelijke/functie-gebruik terugbrengen. 

Opknap/restauratieplan: wat staat er 
op de agenda?
Het totale restauratieproject is geraamd 
op ongeveer € 5 miljoen. Omdat dit bedrag 
te hoog is om in één keer te realiseren, is 
gekozen voor een gefaseerde aanpak. 
Fase 1 omvat onder andere: Achterstallig 
onderhoud wegnemen, Dak-reparatie, 
Vernieuwing van koffiebar en kerkinterieur. 
Specifiek is de pastorie al gerestaureerd: de 
aannemer Bellaart Bouw werkte samen met 
PR Architectenburo volgens de originele 
architectuur en voerde tevens isolatie- en 
comfortverbeteringen uit. In 2019-2020 is 
voor het geheel een bouwkundig herstelplan 
opgesteld. 
De openbare buitenruimte bij de kerk is ook 
aangepakt: in 2023 werd een nieuw plein met 
fontein geopend naast de kerk. 

Uitdagingen & aandachtspunten
De onderhoudstoestand van delen van het 
gebouw werd omschreven als “matig tot 
slecht”. Zo vermeldde een architect in 2021 
dat de pastorie klaar is, “maar de rest wacht 
nog op de financiën”. Er is schimmelvor-
ming in ruimtes als gevolg van structurele 
daklekkages. Omdat het gebouw complex is 
(kerk + pastorie + wijkcentrum + verschil-
lende niveaus) en monumentaal, gelden hoge 
eisen qua restauratie (materiaal, vorm, detail). 
Bos en Lommer¬buurt vormt eveneens een 
context qua stadsvernieuwing. Financiering 
is een knelpunt: subsidies, particuliere 
bijdragen, acties zijn in gang, maar het totale 
budget is groot. De instandhoudingsplicht 
voor monumenten (gemeente/wetgeving) 
brengt verplichtingen met zich mee waarvan 
de eigenaar aangeeft dat ze lastig te voldoen 
zijn. 

Wat is er al gerealiseerd?
De pastorie is gerestaureerd/verbouwd met 
behoud van originele detaillering, isolatie-
verbetering en comfort. Herstelplan voor het 
complex is opgesteld in samenwerking met 
deskundigen. 
Buitenruimte rondom de kerk is opgeknapt 
(nieuw plein + fontein) als onderdeel van de 
integratie van kerkgebouw en buurt. 

Huidige status en wens
Volgens de website van de kerk (2025) is 
er nog steeds aandacht voor “de renovatie 
en groei van onze kerk – zodat we een plek 
blijven waar iedereen zich thuis voelt”. De 
“Stichting Vrienden” roept op tot steun en 
geeft aan dat fase 1 nog gestart moet worden 
zodra voldoende middelen zijn geworven. 
Er lijkt ook aandacht voor duurzaamheid en 
modern comfort (zoals isolatie bij de pastorie) 
naast behoud van historische waarden.



Dit is een rubriek waarin per editie twee 
straten in het zonnetje worden gezet. En wel 
een foto van de straat met ernaast de foto 
van het paneel uit de serie “Geef Straten een 
Gezicht”.

Wij zijn Shirley Brandeis en Paul Fennis van 
de Stichting Geef Straten een Gezicht en ons 
plan is bedoeld voor iedereen die hier woont, 

werkt of op bezoek is.
Alles is terug te vinden op onze website: www.
geefstrateneengezicht.nl.

De Stichting Geef Straten een Gezicht haalt 
straten uit de anonimiteit d.m.v. panelen met 
daarop de uitleg in woord én beeld over de 
herkomst van de straat. Dat kán een portret 
plus biografie zijn als het over personen gaat 

maar ook een historische foto, ets of gravure. 
Wij willen bereiken dat de mensen of zaken 
naar wie de straten of pleinen zijn vernoemd 
herkenbaar in beeld komen en -eventueel- 
hun levensloop duidelijk wordt. Hiermee 
krijgen die straten zowel letterlijk als figuurlijk 
‘een gezicht’. 
 

STRATEN VAN DE KOLENKITBUURT

Majoor Fransweg en 
Elfendansstraat



Gewoon, omdat de wereld mooier wordt als 
we naar elkaar omkijken.

Meedoen?
Mail vóór woensdag 18 december naar 
actie@bakfix.com  en vertel:
• Wie je bent (naam, adres en 
telefoonnummer).
• Waarom jij (of een gezin dat je kent) een 
bakfiets goed kan gebruiken.

Uitslag
Op maandag 23 december kiezen we samen 
met Buurtteam West de winnaars. De 
gelukkigen krijgen persoonlijk bericht.
Doe mee en maak kans op een bakfiets die 
jouw leven net wat makkelijker maakt!

 

De Agenda

BUURTPUNT DE KIT

Bakfix

DE ONDERNEMER ACTIVITEITEN

Bakfix wil twee buurtgezinnen uit 
West of Nieuw-West blij maken met 
een bakfiets. 



Tekst en foto: Aydin Dehzad

Van Hollywood tot Istanbul, en van popcorn 
tot openluchtcinema in de ‘Secret Garden’: 
een bruisend filmhuis vóór en dóór de buurt, 
met het hart in de Kolenkit.

Het Film(t)huis om de Hoek: 
Een Wereld van Gemak

Voor veel bewoners van de Kolenkitbuurt is 
‘naar de film gaan’ synoniem met de tram of 
metro naar het centrum. Wat velen echter nog 
niet weten, is dat een volwaardige bioscooper-
varing letterlijk om de hoek ligt. Amsterdam 
Nieuw-West, met zijn 180.000 inwoners, 
heeft sinds de sluiting van de laatste bioscoop 
in 1999 lang moeten wachten. Maar sinds 
2022 heeft het stadsdeel met Cinema De Vlugt 
weer een volwaardige ‘community cinema’.1 
Op loop- of fietsafstand, aan de Burgemeester 
de Vlugtlaan, ligt deze culturele huiskamer 
voor heel Nieuw-West.

Het filmhuis, gevestigd in een karakteris-
tiek oud schoolgebouw, biedt een complete 
bioscoopervaring. Het beschikt over vier 
zalen, elk met een eigen karakter. De zalen 
zelf zijn een ervaring: in de grote “rode zaal” 
kun je op de voorste rij lekker gaan liggen. 
De intiemere “blauwe zaal” en “groene zaal” 
hebben comfortabele, pluche ‘loveseats’ 
die de klassieke filmhuis-sfeer ademen. De 
vierde, een grote evenementenzaal, met het 
grootste bioscoop scherm van Amsterdam 
wordt gebruikt voor speciale vertoningen en 
bijeenkomsten.
Maar het gebouw is meer dan alleen een 
bioscoop. De zalen zijn ook af te huren voor 
verjaardagen, feestjes, VVE vergaderin-
gen, theatervoorstellingen of live muziek. 
Daarnaast is er de Galerie, gerund door Jasper 
en Rick van KunstWest, waar wisselende 
exposities te zien zijn maar ook waar je zelf 
kan leren schilderen.

Voor of na de film is er het bruisende Café 
De Vlugt. Dit café is dagelijks geopend, ook 
voor wie geen film bezoekt, en functioneert 
als een levendige ontmoetingsplek voor de 
buurt. En wat is een filmavond zonder de 
juiste snacks? Cinema De Vlugt serveert de 
essentiële bioscoop klassiekers: er worden 
popcorn en nacho’s verkocht. Maar ook voor 
een simpele lunch ga je naar Café De Vlugt 
want zij hebben de beste Pinda Soep (van heel 
Amsterdam) met Turkse brood Tosti (Kaas en 
Turkse worst). Voor wie liever borrelt, zijn er 
ook (vega) bitterballen om je dorstig te maken 
voor nog een lekker biertje. Op vertoon van 
je Stadspas kun je koffie of thee krijgen voor 
1 euro of lekker lunchen met hun beroemde 
pindasoep voor 2 euro.

Een Scherm voor Iedereen: De Unieke 
Programmering

Wat Cinema De Vlugt echt bijzonder maakt, 
is de uitzonderlijke breedte van de program-
mering. Het filmhuis slaat een brug tussen 
verschillende continenten. Natuurlijk draaien 
er de grote blockbusters (kaskrakers) en de 
Nederlandse publieksfilms die volle zalen 
trekken. Daarnaast is er een rijk aanbod van 
arthousefilms en documentaires van over de 
hele wereld.
Maar de ware specialiteit van het huis, en wat 
de bioscoop uniek maakt in Amsterdam, is de 
structurele aandacht voor films die elders geen 
podium krijgen. Cinema De Vlugt vertoont 
volop (publieks)films en klassiekers uit 
India, Turkije, Arabische landen (waaronder 
Egyptische klassiekers) en Iran. Dit blijkt ook 
uit de speciale programma’s die het filmhuis 
organiseert, zoals “Gurbet Sinemasi” (Turkije) 
en “Studio Arabesquo”.4

Speciaal voor de Buurt en de Jeugd

Wat de band met de Kolenkitbuurt extra 
bijzonder maakt, is dat het hoofdkantoor van 
de bioscoop (Stichting Oxville) gevestigd is 

in de buurt zelf, aan de Ernest Staesstraat. 
Cinema De Vlugt richt zich ook sterk op de 
jongste bewoners. Er is een ruim aanbod 
aan kinder- en familiefilms. Zeker met 
de komende kerstvakantie wordt er flink 
uitgepakt met een divers programma voor het 
hele gezin. Op de agenda staan bijvoorbeeld 
films als Kerst Met De Paw Patrol, Dieren 
vieren Kerst, en De Club van Sinterklaas film, 
Spongebob & Zootropolis 2.

Een Plek voor Ontmoeting: Waar 
Werelden Samenkomen

De vaste locatie aan de De Vlugtlaan, die in 
2022 opende , is veel meer dan een bioscoop. 
Het werd, zoals de slogan op afbeelding 1 
luidt, een plek “Voor de buurt, door de buurt”. 
De missie is “een huis dat voortdurend in 
beweging wordt gebracht door de mensen uit 
de buurt”.
Een van de krachtigste voorbeelden van 
die missie in de praktijk, was volgens de 
oprichters het moment dat de bioscoop 
de kaskraker De Tatta’s tegelijkertijd met 
de film El Houb vertoonde. El Houb is 
een Nederlandse arthousefilm over een 
Marokkaans-Nederlandse man die uit de kast 
komt. Bezoekers kwamen voor De Tatta’s, 
zagen de trailers voor El Houb, en kwamen 
terug voor die film. In de zaal zaten bezoekers 
met een queer & diverse achtergrond naast 
mensen met een Islamitische achtergrond. 
Het is die verbindende rol die de bioscoop 
nastreeft, onder meer door samen te werken 
met sociaal-maatschappelijke en sociaal-cul-
turele organisaties om films te kijken en na te 
bespreken.

Voor het actuele programma, alle 
evenementen en verhuur: www.cinemade-
vlugt.nl 
 

Cinema De Vlugt brengt de 
wereld naar Nieuw-West

KUNST EN CULTUUR Film kijken op het grote scherm ‘om de hoek’
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De Kolenkitkrant wordt zowel via de 
brievenbus als online gepubliceerd. 

Voor de online versie gaat u naar:
www.kolenkit.info/kolenkitkrant 

Deze buurtkrant is samengesteld door 
bewoners van de Kolenkit en bedoeld voor alle 
bewoners van de Kolenkit. 
De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. 

Heeft u leuke ideeën voor de krant of zou u 
onderdeel willen uitmaken van de redactie? 
Wees welkom en mail voor aanmelding of 
meer informatie naar
redactie@kolenkit.info 

En uiteraard zijn wij erg benieuwd naar uw 
reactie op de krant. 
Op de website www.kolenkit.info vindt u bij 
de online krant een korte enquête.  

De Kolenkitkrant is mede mogelijk gemaakt 
door Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam

LOCATIES:

1. Voetbal Vereniging Sloterdijk
Roos van Dekamaweg 6

2. Tennis in West
Roos van Dekamaweg 4

3. AGA LAB
Roos van Dekamaweg 7

4. ZID Theater
Roos van Dekamaweg 1

5. DE BOUWPUT
Ferdinand Huyckstraat 74

6. Broedplaats WOW
Wiltzanghlaan 60

7. IBS El Amien
Wiltzanghlaan 93

8. West Beweegt
Berceusestraat

9. Buurtbeheer Eigen Haard
Meimorgenstraat 93

10. West Kleedt Aan
Jan van Schaffelaarpplantsoen 35

11. Bos en Lommerschool
1eimorgenstraat 2

12. KolenkitKas
Vrouwengelukhof

13. Maqam
Jan van Schaffelaarplantsoen 2

14. The Villy
Bos en Lommerplein 302

15. Buurtpunt de Kit
Bos en Lommerweg 380

16. Aminah
Bos en Lommerweg 385

17. Kolenkitkerk
De Leeuw van Vlaanderenstraat 124

18. Bensy Gym
Ernest Staesplein 43 

19. Mevlana Moskee
Baas Gansendonckstraat 2

WWW.KOLENKIT.INFO
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