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KUNST EN CULTUUR

Op de muren van Bouw
Tekst & fotos: Peim van der Sloot 
 
Het jaarlijkse “Community Wall Painting” 
event waarbij kunst, gemeenschap en heerlijk 
eten bij elkaar komen was weer een groot 
succes! We hebben samen een gemeenschap-
pelijke muurschildering op de buitenmuuren 
van gebouw Broedplaats Bouw gemaakt. Het 
was een mooie gelegenheid om getuige te zijn 
van hoe kunstenaars en buurtbewoners een 
gezamelijke muurschilderingen maken en 
samenkomen als een gemeenschap.

Wil je ook een keertje meedoen? volg ons 
op Instgarm @de_bouwput en hou onze 
oproepen in de gaten, we organiseren 
meerdere activiteiten per jaar, en in de gallerie 
is bijna elke week weer iets nieuws te zien!

Editie van die jaar werd gerealiseerd met de 
steun van het AFK.



JONGEREN HOEK

Interview met Jonathan

Interview met: Jonathan, 9 jaar en woont 
ongeveer 7 jaar in de Kolenkit
Door: Lysette van Geel
Fotografie: Denise van Gerven, Smoelwerk 
Fotografie

Met wie woon jij in de kolenkit? 
Ik woon met mijn moeder, mijn vader, mijn 
zus, onze poes Bibi en twee vissen in de 
Kolenkit. We wonen hier nu ongeveer zeven 
jaar volgens mij. Daarvoor woonden we 
vlakbij het Bos en Lommerplein. In de straat 
van restaurant Birtat. (Daar hebben ze lekkere 
linzensoep, ik zou daar naartoe gaan als ik 
jullie was, en dan bedoel ik dus de mensen die 
dit lezen.)

Wat vind je leuk om te doen?
Ik probeer vaak met vrienden te spelen en 
als zij niet kunnen vraag ik mama of papa. 
Ik vind knikkeren leuk. Waarom? Omdat ik 
rollen leuk vind. Ik heb de knikkers waarmee 
ik speel van mijn vader gekregen. Hij speelde 
er vroeger ook al mee. Soms doet een vriend 
mee met knikkeren. Een keer had ik per 
ongeluk een knikker in zijn broek gerold! Ik 
vind het ook leuk om te voetballen. We spelen 
‘wie scoort is op doel’. Ik ben beter in op doel 
staan. Ik voetbal bij de moskee of bij het 
nieuwe veldje vlakbij de ijswinkel IJscuypje. 
In die speeltuin daar kan je ook lekker 
freerunnen. Ze hebben die speelplek goed 
gemaakt vind ik. 

Hoe zou je de buurt omschrijven?
Dit is een leuke buurt voor kinderen. Je 
kan er veel activiteiten doen. Er wonen 
veel andere kinderen. Er wonen niet veel 
onaardige mensen, gelukkig. Het is ook een 
leuke buurt voor dieren. Onze poes Bibi 
krijgt veel aandacht, veel mensen willen haar 
aaien en zijn lief voor haar. Meestal vindt ze 
de aandacht leuk. Soms niet. Dan laat ze dat 
merken en bijt ze in je hand. Maar niet zo 
hard.

Favoriete eet/drinkplek?
IJswinkel IJscuypje vind ik heel erg lekker 
als de zon er is. Ik vind bananensmaak erg 
lekker en ik hou van chocola. Ik heb zelf ook 
met mama een keer bananenijs gemaakt, 
dat was minder lekker dan de smaak bij 
IJscuypje. Mijn favoriete ontbijt is bij Le Souq 
op de Bos en Lommerweg. Ze hebben lekkere 
Marokkaanse 1001 gaatjes pannenkoeken en 
sommige broodjes moet je echt proeven. De 
muntthee is verrukkelijk. De mevrouw van de 
winkel is ook mega lief.

Wat zou er beter kunnen in de buurt?
Het zou leuk zijn als er meer kinderen buiten 
spelen. Buiten spelen is goed voor je. Vanwege 
de frisse lucht en zo. Bij de speeltuin mis ik 
wel wat dingen die je kan doen. En soms is de 
speeltuin heel vies, het ligt vol met afval. Ik 
ruim het af en toe op. Sommige mensen weten 
misschien niet dat je voor blikjes of flessen 
geld kan krijgen bij de supermarkt. Van alle 
flesjes die ik heb verzameld haalde ik een keer 
8 euro en 20 cent op!

Wat is jouw droom voor de toekomst?
In de toekomst zou het leuk zijn als er meer 
mensen naar buiten komen om te spelen in de 
Kolenkit. Ik hoop dat we dan een knikkerbaan, 
een skatebaan, een eigen freerunveld en een 
voetbalveld met zachte ondergrond hebben. 
Ik word later pinguïnverzorger. Pinguïns zijn 
echt mijn lievelingsdieren. Waarom? Omdat 
ze schattig zijn. Ik hoop dat ik in de toekomst 
ook nog in de Kolenkit kan blijven wonen. 
Want dan kan ik makkelijk heen en weer 
naar mijn werk in Artis. Hopelijk heb je dit 
helemaal tot het eind gelezen en vond je het 
leuk! Doei!

“Ik word later pinguïnverzorger”



DE ONDERNEMER

CANDO learning bij het 
Ernest Staesplein

In deze rubriek maken we kennis met 
ondernemers in de Kolenkit. 
Dit keer spreken we met Rachelle Handgraaf
Interview door: Lysette van Geel
Foto: Denise van Gerven, Smoelwerk 
Fotografie

Wat voor bedrijf heb jij in de Kolenkit?
We zitten met drie medewerkers in een 
kantoor op de begane grond, vlak bij het 
Ernest Staesplein. Mijn bedrijf helpt maat-
schappelijke organisaties, zoals scholen 
en ziekenhuizen. Als er iets verandert in 
zo’n bedrijf, dan onderzoeken wij wat de 
medewerkers nodig hebben om met die 
verandering om te leren gaan. We maken 

dan bijvoorbeeld een cursus voor hen of 
organiseren een online training. 
 
Waarom wilde je met jouw bedrijf in 
deze buurt zitten?
Het is eigenlijk een beetje toeval geweest. Ik 
was al 2 ½ jaar op zoek naar een huis. Op een 
gegeven moment werd ik door Stadsgenoot 
gebeld dat er een huis in de Kolenkit vrijkwam 
met een werkruimte eronder. Dat was perfect 
voor een freelancer zoals ik. Dus ik wilde er 
heel graag in. Toevallig logeerde ik op dat 
moment al een tijdje bij een vriendin op de 
Blauwvoetstraat. Dat was daar op de hoek, dus 
ik kende de buurt al en ik kon met een trolley 
over straat verhuizen, lekker dichtbij!

 Hoe is het om een kantoor te hebben in 
de Kolenkit?
Heel erg leuk. Vanuit mijn grote raam op de 
begane grond kan ik de buurt goed zien. Ik 
hou ervan dat ik mensen op straat herken en 
weet wat hun routine is. Ik zie bijvoorbeeld 
vaak dezelfde vrouw lopen met haar hondje. 
Of een meisje van tien dat in de ochtend 
naar school vertrekt. Dan zwaaien we altijd 
even naar elkaar. Ik leer een klein stukje van 
het dagelijks leven van mijn buurtgenoten 
kennen. Daar geniet ik van. Ook zijn 
buurtgenoten hier best nieuwsgierig. Ik laat 
vaak de deur openstaan en dan komen ze 
gewoon naar binnen lopen. “Wat is dat hier? 
Wat doe jij hier?” Dat soort vragen stellen 
ze. En sommige mensen komen regelmatig 
gewoon even bijpraten. De Kolenkit is echt 
een gemeenschap.
 
Je woont en werkt in deze buurt, hoe 
vind je dat?
Het is heel chill dat ik even snel naar huis 
kan om mijn lunch te maken of even op 
mijn bank te liggen. Ik ben lid van het 
Kolenkitgenootschap, daardoor weet ik wat er 
in de buurt aan de hand is en weet ik wat er 
allemaal wordt georganiseerd. Ik heb ook een 
goede band met mijn bovenburen. Mijn vorige 
bovenbuurman vertelde een keer tijdens onze 
barbecue dat hij een meisje aan de overkant 
leuk vond. Maar hij durfde geen actie te 
ondernemen. Hij wist dat hij ging verhuizen, 
dus toen hij bijna vertrok, greep hij zijn kans. 
Hij is naar de overkant gaan seinen met 
een lichtje. De overbuurvrouw kwam steeds 
vaker bij het raam staan. Hij besloot toen een 
briefje neer te leggen bij de prullenbak op 
straat, met zijn telefoonnummer erop. Twee 
dagen voordat hij verhuisde is ze hem gaan 
whatsappen en nu…. zijn ze getrouwd! Dat 
zijn leuke Kolenkitverhalen.
 
Kan je het aan anderen aanraden: 
ondernemer zijn in de Kolenkit?
Jazeker. Er zijn hier veel mogelijkheden 
voor mensen met een eigen bedrijf. En ze 
stimuleren elkaar ook. Bij café the Villy heb 
ik andere ondernemers uit de buurt leren 
kennen, dat is echt de place to be voor de 
‘laptopwerkers’. Als ik in de ochtend daar 
een koffie ga drinken kom ik altijd dezelfde 
klanten tegen. Zij hebben ook een eigen 
bedrijf en samen praten we over wat we 
doen. Dat is fijn want je zit in dezelfde flow. 
We maken in de Kolenkit ook reclame voor 
elkaars bedrijf. Toen er een keer mensen 
bij mijn kantoor over de vloer kwamen, heb 
ik bijvoorbeeld de Kolenkitkoks langs laten 
komen om het eten te verzorgen. En The Villy 
plaatst wel eens iets op sociale media. Zo 
helpen de ondernemers in deze buurt elkaar 
allemaal een beetje verder vooruit.



Sarah-Janes Hairfashion

Tekst en foto: Lorenzo Homoet

AL 21 JAAR EEN BEGRIP IN BOS EN 
LOMMER

Graag stelt Sarah-Jane zich voor.

Sinds 2002 is Sarah-Jane de trotse eigenaar 
van Sarah-Jane’s Hairfashion. Onlangs vierde 
zij haar 21 jarig jubileum. Wat haar drijfsfeer 
in het kappersvak is,  vertelt zij zelf.
In 1986 begon ik met het kappersvak. Sinds 
1988 ben ik gediplomeerd in het dames- en 

herenvak en in Europees en Blackhair. Met 
liefde en passie kan ik mijn vak uitoefenen en 
bedenk en maak ik mooie creaties
voor mijn klanten. Mijn specialisatie als 
vakbekwaam kapster in black hair kwam door 
de diverse cursussen die ik volgde en het leren 
van nieuwe technieken. Door het reizen naar 
Londen, Parijs en America
kon ik ook mijn netwerk vergroten. Het is fijn 
om breed georiënteerd te zijn en iedereen te 
kunnen bedienen die niet overal terecht kan. 
Mijn specialisatie is black/mixed en natural 
hair. 
Kinderen zijn ook van harte welkom. De 
kinderen voelen zich in mijn kapsalon op hun 
gemak. Ook ben ik een erkend leerbedrijf en 
al jaren lid van de ANKO. Naast dat ik breed 
georiënteerd ben spreek ik diverse talen en 
maak daardoor snel contact met klanten. 
Een kopje koffie, thee of sap staat tijdens de 
behandeling altijd klaar!

Sarah-Jane’s Heart & Hairfashion heeft 
onlangs een innovatief product op de markt 
gebracht. Het is een natuurlijk product voor 
dames, heren en kinderen. Het is bestemd 
voor haar en huid genaamd: YOU’RE WORTY; 
U bent waardevol!
Vervolgens verzorg ik sinds kort workshops 
over gemixt en krullend haar.
Er is grote behoefte naar kennis en 
vaardigheid bij ouders en kinderen die graag 
willen weten hoe het haar behandeld moet 
worden. De juiste producten en behandeling 
zijn hierbij van groot belang. Het zelfver-
trouwen krijgt een grote boost dat elk type 
haar goed te behandelen met de juiste 
verzorgingsproducten. 

U bent van harte welkom bij
Sarah-Jane’s Hairfashion
Bos- en Lommerweg 87
1055 DP Amsterdam
www.sarahjanes.nl
06-46635068
020-4866878

ONDERNEMERS DIE GEVESTIGD 
ZIJN IN DE KOLENKITBUURT

House of Charity, Het bieden van laag-
drempelige (maatschappelijke en sociale) 
zorg en samenbindende activiteiten zie: 
https://kolenkitkerk.nl/house-of-charity/

Imagobureau – Image by Colours  
Image by Colours is hét imagobureau voor 
deskundig advies en training op het gebied 
van kleding, kleur en stijl. - zie: 
www.imagebycolours.nl

Sarah-Jane’s Hairfashion  Kapsalon 
voor dames, heren en kinderen specialiteit; 
Kroes, Aziatisch en Europees haar. Al 
meer dan 25 jaar kennis in het kappersvak 
https://sarahjanes.nl/contact/ 

The Villy  Een knusse ontmoetings-
plek met een fijn en zonovergoten terras. 
Een plek om (goede) koffie te drinken, 
te ontbijten, te lunchen, te werken, 

te studeren, vergaderen of om iets te 
organiseren. https://thevilly.com/  Bos en 
Lommerweg tegenover de Kolenkitkerk.

Dogtercom - zeer ervaren tekstschrij-
ver, vertaler (Engels-Nederlands, Duits-
Nederlands) en bedrijfsjournalist. Met een 
voorkeur voor organisaties met een maat-
schappelijke opdracht (ngo’s, overheid, 
onderwijs, cultuur). florisdogterom@gmail.
com, 06 14 83 83 23

AGA LAB, opgericht in 1958, is een 
multidisciplinair grafische werkplaats en 
cultureel ondernemer. Naast de autonome 
kunsten ook voor bedrijven in de grafische 
industrie, textiele vormgeving als voor 
digitale media en social design. Dé 
werkplaats voor kunstenaars, vormgevers, 
fotografen, e.a. Men kan dagelijks gebruik 
maken van drukpersen voor etsen, 
lithografie, zeefdruk en van printappara-
tuur zoals RISO- en Epsonprinters voor 
groot formaat. www.agalab.nl 

Kroon & Amstel uitzendgroep, is een 
organisatie die zich inzet voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wij zijn een uitzendbureau die gespeci-
aliseerd is in regulier uitzending, maar 
ook Social Return. Door onze intensieve 
samenwerking met verschillende partners 
en gemeenten heeft Kroon & Amstel zicht 
op haar toekomstige medewerkers. Samen 
met UWV, gemeenten selecteer Kroon 
& Amstel gemotiveerde kandidaten die 
een tweede en of derde kans willen in de 
maatschappij. Bos en Lommerweg 250A, 
info@kroonenamstel.nl 

Wilt u als ondernemer ook met enkele 
regels vermeld worden in alle edities van 
de Kolenkitkrant, mail dan uw gegevens 
naar redactie@kolenkit.info 
Deze service is gratis.



KUNST EN CULTUUR

Tekst: Ali

Ali (roepnaam voor Koerdische dichter Rizgar 
Pshdary) woont in Bos en Lommer en is in 
1952 geboren in de Iraakse stad Suleimaniya. 
Ali is dichter en zal in een komende editie 
van de krant zijn dichtkunst laten zien. 
Voor nu schrijft hij een ode aan de 48 jaar 
geleden overleden Egyptische zangeres Umm 
Kulthum, nog altijd één van de populairste 
muzikante in de Arabische wereld. Zij was 
zo muzikaal als Ella Fitzgerald, had dezelfde 
publieke performance als Eleanor Roosevelt 
en kon wedijveren qua populariteit met Elvis 
Presley.

In het Tropenmuseum in Amsterdam is er 
nu een tentoonstelling over de Diva’s van de 
Arabische muziek t/m 3 maart 2024. 
Toegang gratis met de stadspas.
https://www.tropenmuseum.nl/nl/
zien-en-doen/tentoonstellingen/divas/
diva-umm-kulthum 

Speciaal voor de Kolenkitkrant heeft Ali de 
tekst van haar beroemdste lied “Alf Leila We 
Leila” (Duizend en één nacht) vertaald in het 
Nederlands.

Oh mijn lief
De nacht en haar hemel
Haar steren en haar maan
De maan die ons ’s nachts wakker houdt

Jij en ik
Jij, mijn lief,
met mij
Jij, mijn leven, 
met mij
Wij beiden
Wij beiden
Zijn samen verliefd

En passie, 
Oh, de passie
En passie
Oh, de passie
Ohhhhh, de passie

De passie houdt ons ’s nachts wakker
En laat ons drinken van het geluk
En het zegt met vreugde
En passie 
Oh, de passie
En passie
Oh, de passie
Ohhhhh, de passie

Umm Kulthum 1898-1975

Tekst: Tropenmuseum
Foto: Institut du monde arabe

Umm Kulthum wordt aan het eind van 
de negentiende eeuw geboren in Tamay 
al-Zahayira, een dorp in de Nijldelta. Verkleed 
als jongen zingt ze mee in haar vaders 
ensemble en betovert ze het publiek met haar 
stem. In 1923 maakt ze zich in Caïro los van 
haar familie. Omgeven door grote musici en 
intellectuelen verandert ze haar repertoire en 
haar uiterlijk: een diva is geboren. 

In 1926 neemt ze haar eerste plaat op: In 
kunt asamih (Als ik je vergeef). Ze zingt over 
verlangen, liefde, pijn en afscheid. Vanaf 1934 
geeft ze 27 jaar lang elke eerste donderdag 
van de maand een concert dat live wordt 
uitgezonden op Radio Caïro.

Umm Kulthum krijgt de bijnaam de ‘Ster van 
het Oosten’. Op het toneel is ze de koningin 
van de improvisatie met een krachtige en lage 
stem. Door zinnen keer op keer te herhalen 
duren haar liederen vaak meer dan een 
uur: dit brengt het publiek in extase. Haar 
nauwe relatie met de Egyptische president 
Gamal Abdel Nasser maakt haar ook tot de 
ambassadrice van het panarabisme; een 
beweging om Arabischsprekende landen 
politiek en cultureel te verenigen.

Umm Kulthum is een gesloten vrouw. 
Ze manifesteert zich als artiest in een 
mannenwereld en bewaakt haar privéleven. 
Ironisch genoeg draagt deze hang naar 
discretie juist bij aan de mythevorming rond 
haar persoon. Haar zijden sjaal, het enige 
voorwerp dat ze vanaf haar eerste concert mee 
het podium op neemt, haar diamanten, haar 
knot, haar bril en haar parels worden haar 
handelsmerk. De carrière van Umm Kulthum 
duurt van halverwege de jaren 1920 tot het 
begin van de jaren 1970. In 1975 overlijdt ze in 
Caïro.

Ali’s ode aan de Egyptische 
zangeres Umm Kulthum



MILIEU EN KUNST

Zeg niet goed zo, doe het zelf
Tekst & fotos: Operatie Periscoo & De Bouwput

Door de kinderen en begeleiders van 
het  M.O.T. Milieu Opruim Team van 
stichting Operatie Periscoop.
In de week van 12 tot 18 juni heeft het 
M.O.T. Milieu Opruim Team, dit zijn een 
groep kinderen uit de Gibraltarbuurt, een 
interactieve expositie ‘Zeg niet goed zo, doe 
het zelf’ gepresenteerd.

Over M.O.T. Milieu Opruim Team
Elke vrijdagmiddag ruimt een groep kinderen 
uit de Gibraltarbuurt hun buurt op en 
knutselen met wat ze vinden op straat. Ze 
recyclen van alles wat ze vinden, op weg naar 
een schonere buurt. En ‘zeg vooral niet tegen 
ons goed zo, maar doe het zelf’!
instagram: @m.o.t.milieuopruimteam

Over Operatie Periscoop
Operatie Periscoop: participatief ontwerp, 
actieonderzoek, community building en social 
placemaking vanuit de kracht van lokale 
kennis en kunst in het publieke domein voor 
al meer dan 12.5 jaar.

Operatie Periscoop brengt plekken in de 
openbare ruimte in kaart die aandacht nodig 
hebben.  Via fysieke en sociale interventies 
katalyseren wij deze tot fijne en sociale ver-
blijfsplekken. De belangrijkste partner is de 
buurtbewoner.

https://www.operatieperiscoop.nl

Deze tentoonstelling is medemogelijk gemaakt 
door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.



SPORT EN SPEL

Kolenkit Cup, Johan Cruyff 
Court

Op 4 november 2022 werd door West Beweegt 
weer een editie van de Kolenkit Cup georga-
niseerd. Jongens en meisjes in verschillende 
leeftijd categorieën streden om de prijzen 
maar vooral om de eer. Urmy Blikslager en 
Rim Voorhaar bleken uitstekende keepers te 
zijn. Ester Fabriek van het Stadsdeel bestuur 
was er uiteraard voor de officiële handelingen 
en genoot volop van het enthousiasme van 
de voetballers. Weer top georganiseerd West 
Beweegt !

27 september 2023 is de volgende editie van 
de Kolenkit Cup. Kom spelen of kijken.

Tekst & fotos: Ruud van Buren 



JONGEREN HOEK

Best of the West 2023 

Thema: #Breeklos

Steel jij thuis de show? Dans je de sterren 
van de hemel op TikTok, kan jij iedereen 
genadeloos imiteren, of heb je altijd een dozijn 
songteksten in je hoofd? Schrijf je dan nu 
in voor Best of the West 2023 en deel jouw 
talent!
BEST OF THE WEST is een podium voor 
jonge talenten tussen de 8 en 21 jaar, met 
prijzen om dit talent verder te ontwikkelen. 
Wij nodigen iedereen uit die woont, werkt of 
naar school gaat in Amsterdam West om een 
spetterende act op te voeren. Solo’s, duetten, 
groepen: iedereen is welkom!

Dit jaar is het thema BREEK LOS. Hoe vertaal 
jij dit thema vol energie, persoonlijke kracht 
en verandering? Laat jouw verhaal horen, laat 
het zien! En wat je ook doet: losbreken vraagt 
lef, dat verdient sowieso applaus!

MET EEN PRIJZENPOT VAN 8500 
EURO ÉN VELE MASTERCLASSES 
TE WINNEN!

Er zijn vijf disciplines: Acteren (film 
en theater), Taal (poëzie, spoken word, 
storytelling en songwriting), Muziek (versterkt 
en onversterkt), Dans en Beeldende kunst 
(ook digitaal, film, fotografie en mode). 

Een jury van professionele kunstenaars en 
artiesten kijkt mee en geeft behalve prijzen 
ook persoonlijk advies. Voor elke discipline is 
er een 1e prijs van €750,-, en een 2e prijs van 
€500,- te besteden aan het door ontwikkelen 
van jouw of jullie talent. Als derde prijs win je 
een privé masterclass van een professional in 
je eigen discipline.

Best of the West #BREEK LOS vindt plaats 
op zaterdag 23 september 2023 bij Podium 
Mozaïek. 
Inschrijven kan tot en met 18 september 2023 
via BESTOFTHEWEST.NL

In Podium Mozaïek zaterdag 23 september 



HELD VAN DE MAAND

Fila Boy

Thank God 
it’s Friday

Sisa Urmy

DE TEGEL VAN 
SISA URMY

We publiceren hier elke editie de leukste tegel-
wijsheiden van Urmy Blikslager van Rakoki 
(Radio Kolenkit) de stem in de Kolenkit.

https://www.rakoki.nl/



JONGEREN HOEK

Nietes (4+) 

Gepresenteerd door: Bronks en Theater 
Artemis

Genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs 
2023
Genomineerd voor de Gouden Krekel 
2023 voor meest indrukwekkende 
jeugdtheaterproductie

In Nietes zeggen theatermakers Kim Karssen 
en Hendrik Kegels volmondig “NEE!” 
tegen alles wat zich aanbiedt. Het publiek? 
Bah, NEE! Licht? Jakkes, NEE! Applaus? 
NEEEEEE! Een onvergetelijke opkomst? 
Boe, NEE dank u! Ze keren de wetten van het 
theater om, duwen alle mogelijkheden van 
zich af en steken ze voorgoed achter slot en 
grendel. Een voorstelling die een eind maakt 
aan alles.

Nietes is een parade van alles wat niet 
mee mag doen, en alles wat niet meer mee 
kán doen. Dino’s worden terug hun eieren 
ingeduwd, Romeinen hebben niet eens een 
rijk, en ook Elvis Presley verdwijnt al van 
de beeldbuis voordat hij zijn heupjes heeft 
losgegooid. Een apocalyptische beeldenstorm 
over controle, woede, loslaten en niet kunnen 
omgaan met verandering. Een voorstelling 
waarvoor niemand is uitgenodigd, die waar-
schijnlijk niet gaat beginnen en nooit zal 
eindigen. Niets kan er gebeuren. Alles blijft 
voor altijd hetzelfde. Fijn!

Uit het juryrapport:
De woorden ‘nee’ en ‘nietes’ vallen in de 
voorstelling NIETES van Bronks, Artemis 
en Perpodium behoorlijk vaak en voor 
elke millimeter moet in deze beeldende 

voorstelling gestreden worden. Kim Karssen 
en Hendrik Kegels hebben in hun energieke 
spel het gelijk aan hun zijde dat voor alle 
leeftijden telt: je leven wordt rijker als je het 
avontuur aangaat of meegaat in andermans 
idee, want al spelend ontdek je telkens iets 
nieuws.

NIETES toont in haar standvastigheid de 
voordelen van loslaten, terwijl ze in haar 
enthousiasme kinderen vanaf 4 jaar mee op 
sleeptouw neemt.

10 september 
https://www.podiummozai-
ek.nl/programma/details/2634/
ntf-jong-nietes-4-bronks-en-theater-artemis 

In Podium Mozaïek zondag 10 september 15:00



KUNST EN CULTUUR

Expositie Kolenkitkrant



Tekst: Ruud van Buren
Foto’s: Peim van der Sloot en Ruud van Buren

Zaterdag 8 juli jongstleden kreeg de 
Kolenkrant een expositie aangeboden door 
stichting BOUW. Een heel onverwacht 
genoegen, want we zijn nog jong en moesten 
bedenken wat we wilden laten zien. Dat is 
gelukt. Met hulp van de Fotostudio TAC van 
Serdar op de Bos en Lommerweg hebben we 
een mooie serie foto’s gepresenteerd en een 

reuze foto van de eerste editie van de krant 
om selfies te maken. Kinderen konden naar 
hartenlust tekenen en kleuren. Drie tegeltjes 
van sisa Urmy hebben we in etiketvorm 
laten drukken en in een mooi delfsblauw 
vierkant tegen de muur geplakt. Alle zes 
edities pronkten aan de muur en enkele 
stapels van de laatste edities lagen her en der 
verspreid. Het cadeautje van de Kolenkitkrant 
lag om mee te nemen in een schaal, zakjes 
zonnebloemzaden.

Buiten was het behoorlijk warm en zonnig, 
maar binnen koel, ideaal om met bezoekers te 
praten over onze buurt en krant.
Omdat de stichting BOUW subsidie heeft 
gekregen van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunsten, konden zij 8 exposities aanbieden 
aan diverse organisaties, waaronder dus de 
Kolenkitkrant. Onze dank aan BOUW en ook 
aan Peim van der Sloot, die dit alles geregeld 
heeft. 
Een trotse redactie!



KINDERKUNST

Tekeningen gemaakt tijdens  
de Kolenkitkrant Expositie



SPORT EN SPEL



EXPATS IN THE SPOTLIGHT

Interview met Linda Sulaiman en 
Unyime Umoren

Interview door: Anne-Mieke Semmeling
Foto: Denise van Gerven, Smoelwerk 
Fotografie

Linda Sulaiman en Unyime Umoren 
wonen sinds drie jaar in Vinkenoog in de 
Kolenkitbuurt. Zes jaar geleden zijn ze met 
z’n tweeën als ‘expats’ vanuit Londen naar 
Amsterdam gekomen. Sinds twee jaar zijn ze 
de trotse ouders van Celine en sinds enkele 
maanden van de tweeling Mia en Naomi. 
Linda en Unyime vertellen over de buurt, hun 
achtergrond en over expat zijn in Amsterdam.

Linda heeft Libanese ouders, is in de jaren 
’80 geboren in de Verenigde Staten en is 
opgegroeid in Nigeria. Toen ze 10 jaar oud was 
is zij met haar ouders naar Engeland verhuisd, 
naar het dorp Yeovil. Haar vader is arts en 
werkte voor het ziekenhuis in Yeovil. Unyime 
en Linda zaten op dezelfde basisschool. Na 
twee jaar verhuisde de familie Sulaiman terug 
naar Nigeria om na twee jaar naar Londen 
te verhuizen waar zij tot zes jaar geleden is 
blijven wonen. 

Unyime is in Nigeria geboren. Toen hij 6 jaar 
was is hij, net als Linda, met zijn ouders, naar 
Yeovil verhuisd. Ook Unyime’s ouders zijn 
arts en werkten bij hetzelfde ziekenhuis als 
de vader van Linda. Toen Unyime rechten 
ging studeren is hij naar Londen verhuisd. 
Het toeval, of eigenlijk Facebook, heeft Linda 
en Unyime weer bij elkaar gebracht. Unyime: 
‘Linda stuurde mij een vriendschapsverzoek. 
Ik herinnerde mij haar niet en vroeg aan mijn 
zus of zij wist wie Linda was. Mijn zus zei dat 
ze zich Linda herinnerde van de twee jaar dat 
we bij elkaar op school hebben gezeten. Ze zei 
dat ik Linda altijd liefdesbrieven schreef die 
zij als postbode aan Linda moest brengen.’ 
Unyime kan zich dit niet herinneren, maar 

net als Unyime’s zus kan Linda het zich wel 
herinneren. Hoe dan ook, Facebook bracht ze 
weer samen en ‘the rest is history’. 

Nadat Unyime zes jaar geleden een baan 
bij Booking.com kreeg zijn ze samen naar 
Amsterdam verhuisd. Als ‘echte expats’ zijn 
ze samen in de Pijp begonnen. Linda: ‘We 
wilden Amsterdam een jaar ervaren, kijken 
hoe we het zouden vinden. We konden altijd 
weer terug naar Londen als we wilden. Maar 
het beviel ons zo goed dat we na twee jaar 
zijn gaan zoeken naar een eigen huis. En dat 
hebben we hier in de Kolenkit gevonden!’. 
In de Pijp wonen veel expats en wanneer je 
net in een nieuwe stad woont is het heel fijn 
om mensen te leren kennen die hetzelfde 
meemaken. Gedeelde ervaringen leveren een 
speciale band op. In de Pijp had het stel nog 
geen kinderen en ook daardoor trokken ze 
regelmatig op met andere expats en collega’s 
van Unyime. In 2020 zijn ze naar de Kolenkit 
verhuisd. Niet alleen is de buurt waarin ze 
leven anders dan drie jaar geleden. Hun hele 
leven is drastisch veranderd. Ze zijn nu ouders 
van 3 geweldige kleine meisjes. 

Linda: ‘Wij houden heel erg van de Kolenkit. 
Net zoals wij zelf zijn, is deze buurt een mix 
van culturele achtergronden. Daarbij is het 
een buurt die meer en meer gericht is op 
families. Welke kant we ook op lopen, we 
komen altijd binnen een paar minuten een 
schommel of een speelplaats tegen.’ Linda 
en Unyime wonen in het blok Vinkenoog. 
Unyime: “Veel van onze buren zijn rond 
dezelfde tijd hier komen wonen. Daardoor 
kennen we elkaar. De buurt is echt heel 
gezellig. De buurt heeft een beetje dezelfde 
sfeer als Yeovil vroeger had. Mensen kennen 
elkaar en groeten elkaar. Helaas spreken we 
niet allemaal elkaars taal, maar desondanks 
zijn mensen behulpzaam en geïnteres-
seerd in elkaar. Maar, we willen nu wel 
echt Nederlands leren. Ook omdat we in de 

toekomst Celine, Mia en Naomi willen kunnen 
helpen met hun huiswerk. Celine spreekt nu 
al haar eerste woordjes Nederlands. We zijn 
echt trots op haar!”

The Villy is een plek in de buurt waar het 
gezin regelmatig te vinden is. Linda is een 
bakker van de meest geweldige taarten en 
koekjes. Sinds kort bakt ze voor speciale 
gelegenheden zelfs voor The Villy. De mooie 
kleurrijke taarten voor de Pride zijn de eerste 
taarten van haar hand die The Villy heeft 
aangeboden. Het bleek een groot succes. In 
de toekomst kunnen de bezoekers van The 
Villy dan ook zeker meer taarten van Linda’s 
hand verwachten. Ook kunnen buren en 
buurtgenoten taarten, cakes en koekjes voor 
alle gelegenheden bij Linda bestellen. Stuur 
haar vooral een DM via Instagram @flourdust. 

Hoe is het nu eigenlijk om een expat te zijn 
in de Kolenkit? Expats zijn mensen die 
vanuit het buitenland naar Nederland komen 
om specialistisch werk te doen. Zij krijgen 
veelal een tijdelijk contract en verlaten na 
enkele jaren ons land weer. Er zijn speciale 
regelingen voor expats om het extra aan-
trekkelijk te maken om naar Nederland te 
komen. Voor Linda en Unyime zijn deze 
regelingen alweer verleden tijd. Desondanks 
wonen ze nog steeds in Amsterdam. Ze zijn 
hier gelukkig! Linda: “Toen we in de Pijp 
woonden leefden we meer met en tussen 
expats. We zochten elkaar op. In de loop 
van de jaren hebben we meer en meer 
Amsterdammers leren kennen en is ook ons 
leven veranderd. Hier in de Kolenkit voelen 
we ons eigenlijk steeds minder expat, ons 
leven is nu zo anders. En daarbij is deze 
buurt veel meer gericht op families en veel 
minder op expats. De laatste tijd, wanneer we 
familie in Engeland hebben bezocht en weer 
teruggaan naar Amsterdam zeggen we ‘we 
gaan weer naar huis’. Unyime: “Yeovil noem 
ik nog steeds ‘thuis’ maar hier samen met ons 
gezin voelt het ook steeds meer als thuis. Ik 
vermoed dat we ons over een jaar, wanneer 
we ook Nederlands spreken, geen expat meer 
zullen noemen.”

Happy in de Kolenkit

 “We zijn echt zo gelukkig hier in de Kolenkit. We hebben ons 
altijd welkom gevoeld. Iedereen is zo behulpzaam 

en vriendelijk.” - Linda



Tekst: Ashley Duijveman

Wie zijn wij? 
Wij zijn The Villy. Community in combinatie 
met city lifestyle. Een Urban Oasis waar 
iedereen samen komt in het hart van de 
Kolenkitbuurt. Je kunt gezellig bij ons terecht 
voor coffee, thee, gebakjes, drankjes, borrels 
en afhalen kan natuurlijk ook! We zijn niet 
zomaar een gebouw, we zijn een thuis. Een 
thuis voor jullie als community. Een plek 
waar we allemaal naar elkaar omkijken, een 
plek waar wordt geleefd. Tevens zijn wij 
jouw workspot in het hart van de stad. De 
perfecte plek om je laptop in te pluggen. Van 
co-working en start-up tot scale-up. Zien we je 
snel? 

Events
We organiseren iedere maand verschillen-
de evenementen. Van vrijmibo’s tot aan 
netwerk avonden en samenwerkdagen. Scan 
de QR-code om te zien welke events we 
binnenkort hebben en meer informatie over 
The Villy.

Samen iets organiseren?
Naast onze vaste events organiseren we ook 
wisselende events in samenwerking met 
onze gasten. Lijkt het je leuk ook een event te 
organiseren bij ons? Laat het ons weten. Naast 
events kan je ook borrels bij ons organiseren. 
Bijvoorbeeld voor je verjaardag of voor 
bedrijven. Mail onze community managers 
met jouw voorstel naar rhapsody@thevilly.
com. We kijken uit naar het contact! 

Tekst: Ruud van Buren
Foto’s: Socrates, Operatie Periscoop

Bewoners van de Kolenkitbuurt, die niet 
direct vakantie zijn gaan vieren, ver weg of 
dichtbij, werden door Operatie Periscoop 
uitgenodigd voor een korte maar leuke 
vakantie in onze eigen buurt. En wel op 24 
juli op het kolenkitkerk plein. Mijn vakantie is 
pas in september dus ook voor mij een leuke 
manier om het buurt vakantiegevoel te testen. 
En wat hebben ze uitgepakt. Er was van alles 
te beleven, een foto shoot, wellness oord met 
massage, een reisbureau, kraampjes en een 
heuse safari met een rondlopende olifant. 
Lekker zonnetje, relaxte sfeer en prima geor-
ganiseerd door Operatie Periscoop. 

ACTIVITEITEN

The Villy

Op vakantie in de Kolenkit



BERICHTEN VANUIT HET STADSDEEL

Tekst: Stadsdeel West
Foto: Edwin van Eis

Sinds 2003 zijn woningbouwcorporaties, 
gemeente en andere partners bezig met de 
vernieuwing van de Kolenkitbuurt in Bos 
en Lommer. Ondertussen is het grootste 
gedeelte van de buurt vernieuwd. Onderdeel 
van deze vernieuwing was de renovatie van 
de Kolenkitkerk. Ook het aangrenzende plein 
aan de Jacob van Arteveldestraat en de Leeuw 
van Vlaanderenstraat kreeg eind vorig jaar een 
opknapbeurt. Op 31 mei is de fontein officieel 
geopend. 

Samen met bewoners en andere betrokkenen 
uit de buurt is in 2018 een nieuw ontwerp 
gemaakt van het plein rondom de kerk. De 
bewoners gaven aan wat zij graag op het plein 

wilden zien. De meesten wilden het liefst iets 
met water. Ook spel en kunst werden gezien 
als belangrijke elementen voor het nieuwe 
plein. Omdat de Kolenkitkerk een rijksmonu-
ment is, moest de ontwerper ook hier rekening 
mee houden.

Water en vuur
Zo is Waterelement ontstaan, geïnspireerd 
op de structuren van water en vuur. Sinds dit 
voorjaar stroomt er water doorheen.

De ingang aan de Leeuw van Vlaanderenstraat 
is ook beter bereikbaar gemaakt. Deze is 
nu rolstoelvriendelijk. Er is ook gezorgd 
dat het plein tegen regen kan. Dit noemen 
we rainproof. De kerk ligt op een laag punt 
waardoor het nog belangrijker is dat het water 
goed weg kan stromen bij een regenbui. Tot 

slot is er rondom de kerk een groene strook 
met planten en bomen geplant die in verschil-
lende seizoenen bloeien.

Tekst: Stadsdeel West

Amsterdam blijft groeien en de stad wordt 
steeds drukker. Geparkeerde auto’s nemen 
een groot deel van de openbare ruimte in. 
Daarom zijn er op 3 juli 2023 een aantal 
nieuwe regels ingegaan voor parkeren in 
Amsterdam. Ook in de Kolenkit zijn een 
paar dingen anders geworden. Voor de hele 
Kolenkitbuurt geldt:

1. Parkeren op straat wordt duurder: het 
bedrag dat per uur wordt betaald gaat van 
€2.50 naar €2.80.
2. De eindtijd van betaald parkeren in de 
Kolenkitbuurt gaat omhoog van 19.00 naar 

21.00 uur.
3. Het vergunning tarief in de Kolenkitbuurt 
wordt verlaagd. Vergunninghouders hebben 
hierover een brief ontvangen. 
4. Het aantal kortingsuren van de bezoekers-
vergunning en kraskaartvergunning gaat 
omhoog van 120 uur naar 150 uur per drie 
maanden. Hierdoor kunnen uw bezoekers met 
65 procent korting parkeren.
5. De week- en maandkaarten worden 
afgeschaft. Dit betekent dat je voor langdurig 
parkeren op straat in Amsterdam geen korting 
meer krijgt op het parkeertarief. De dagkaart 
en de ondernemersjaarkaart blijven wel 
beschikbaar.

UITNODIGING:
Donderdag 28 september 17.00 uur 
Bos en Lommerweg 361

Tekst: San San Liem, gebiedsmakelaar

Samen staan we deze middag stil bij alle 
activiteiten georganiseerd door bewoners uit 
de Kolenkit en activiteiten van organisaties 
waar deze ruimte plek aan heeft geboden. Na 
zeven jaar stoppen de buurtactiviteiten op 
deze locatie. 

De activiteiten gaan door in ‘t Schaffie (Jan 
van Schaffelaarplantsoen 35) en tijdelijk 
kunnen wij ook gebruik maken van de locatie 
van Eigen Haard onder de New Kit (Bos en 
Lommerweg 380).

Voor vragen over de buurtruimte in de 
Kolenkit neem contact op met de gebiedsma-
kelaar San San Liem 06 1007 5549 of 
s.liem@amsterdam.nl. 

Plein met fontein bij de 
Kolenkitkerk

Veranderingen parkeren 

Afscheid van B.A.C.K.



GEZONDHEID

Week van de dementie

 

 

أسبوع الخرف )مرض الزهايمر( 
bunama haftası (Alzheimer hastalığı)

        
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

aanleiding van zijn boek ‘Yemma’ 

 

  

 

 

 
 

Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, 
werk, geld, ontmoeten of veiligheid? Of kunt 
u (tijdelijk) extra steun gebruiken? Dan 
kunt u naar Buurtteam Amsterdam. In heel 
Amsterdam zijn buurtteammedewerkers om u 
te helpen. Zo krijgt u snel de juiste ondersteu-
ning in uw eigen buurt. Onze hulp is gratis.

Hoe helpt het buurtteam mij?

De werkwijze hangt af van uw vragen en uw 
persoonlijke situatie. We kijken wat u zelf kan 
doen en hoe uw directe omgeving kan helpen. 
Het buurtteam kijkt samen met u wat er aan de 

hand is en wat er nodig is. In dit filmpje wordt 
het uitgelegd.

https://www.buurtteamamsterdam.nl/

Het zou fijn zijn als mantelzorgers van 
dementerende ouders/ familieleden zich 
hierin herkennen en meedoen aan de diverse 
activiteiten en ook de afsluitende theater 
act van Mouna Laroussie. Zowel de ouders/
familieleden, die aan dementie lijden, als 
hun mantelzorgers zijn meer dan welkom om 

samen aan één of meerdere activiteiten deel 
te nemen. Het is allemaal gratis. Als u een 
mantelzorger bent die zijn/haar persoonlijke 
verhaal wil delen als gastspreker dan kunt 
u contact opnemen met Hajar Fikri. 06 - 
14624430 of 020 – 6184952
Aanmelden kan via www.

buurtteamamsterdam.nl/activiteiten/
week-van-dementie of even bellen met Hajar.

Buurtteam medewerker Amsterdam
h.fikri@buurtteamamsterdamwest.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag



FOTOGRAFIE

De Kolenkitbuurt in beeld

Foto: Denise van Gerven, Smoelwerk Fotografie

Foto: Ruud van Buren Foto: Anne-Mieke Semmeling



Foto: Denise van Gerven, Smoelwerk Fotografie



Komkommertijd & Komkommernieuws 
– Betekenis en herkomst
 
Tekst: Ruud van Buren 

De term komkommertijd wordt vaak gebruikt 
in de zomervakantie. In de media, politiek en 
economie is er qua nieuws en actualiteiten dan 
vaak weinig tot niets te beleven. Veel mensen 
zijn immers op vakantie, bijvoorbeeld politici. 
Ook bedrijven liggen grotendeels stil. Het is in 

politiek, cultureel en economisch opzicht maar 
een slappe tijd. Kortom: het is komkommer-
tijd. Waar komt dit bijzondere woord eigenlijk 
vandaan?
Het woord komkommertijd is niet 
voorbehouden aan de Nederlandse taal. 
In België werd deze tijd vroeger ook wel 
aangeduid als ‘Plattebonentijd’. In Noorwegen 
en Denemarken spreekt men wel van agurk(e)
tijd, terwijl in Duitsland gerept wordt van 
Sauregurkenzeit, ofwel de ‘zurebommen-
tijd’. En laten we de Poolse taal met sezon 
ogórkowy – dat letterlijk ‘komkommersei-
zoen’ betekent – niet vergeten. Ten slotte de 
Verenigde Staten, waar men de uitdrukking 
the big gooseberry time, het ‘kruisbessensei-
zoen’, gebruikt.

Betekenis van komkommertijd
Voor telers van komkommers valt de drukste 
periode in de zomer, vanwege de arbeidsin-
tensieve oogst van komkommers. Veel andere 

bedrijven en ook de media hebben in die 
periode weinig te doen. Logisch: veel mensen 
zijn in die tijd op zomervakantie en veel 
bedrijven draaien een aantal weken op halve 
kracht. Het is, kort gezegd, komkommertijd.
Overigens wordt die tijd ook wel eens 
opzettelijk Kommertijd genoemd, omdat 
kranten, internetsites en televisie in de augus-
tusmaanden, vooral berichten over ellende, 
ongelukken en andere kommer en kwel. Voor 
de rest valt er weinig te melden namelijk.

Maar….de redactie, bewoners van de 
Kolenkitbuurt en organisaties zijn nog even 
actief als altijd en leveren weer leuke en 
interessante verhalen voor de zomereditie van 
de Kolenkitkrant. Dus voor ons geen komkom-
mertijd. Wij wensen alle komkommertelers 
succes met hun oogst en alle vakantiegangers 
veel plezier, zon en rust, zodat iedereen straks 
weer fris aan de slag kan.

ACTUEEL

Komkommertijd

Tekst en foto: : Casper Koolmees, Regisseur 
Wijkontwikkeling & Leefbaarheid Eigenhaard 

Onlangs is bij Eigen Haard een nieuwe wijkbe-
heerder gestart, Sedreck Berchem. De wijkbe-
heerder is het eerste aanspreekpunt van Eigen 
Haard in de wijk. U kunt bij hem terecht 
met al uw vragen, zorgen en ideeën over uw 
gebouw en de buurt. Eigen Haard heeft vooral 

woningen in de nieuwbouw ten noorden van 
de Bos en Lommerweg. De vorige wijkbeheer-
der, Chris, heeft een nieuwe functie gekregen 
bij Eigen Haard. 

Wilt u contact met Sedreck? Dat kan door 
te bellen of een bericht te sturen naar 06 - 
5180 7597. Ook is iedere dinsdag van 08:00 
tot 10:00 uur een spreekuur op de Bos en 

Lommerweg 380 (ingang Leeuwendalersweg). 
Sedreck is op maandag, dinsdag en vrijdag in 
de Kolenkitbuurt. Hij loopt dan rondes door 
de buurt of is te vinden op het wijkkantoor. 

Eigenhaard

WONEN



HEEL KOLENKIT BAKT!

Deze keer: Irene Timmer

Niets is fijner dan een knapperig koekje met 
zowel de warme smaak van hazelnoot als 
de frisheid van sinaasappel. En als je er dan 
ook nog eens de zoetheid van karamel aan 

toevoegt, is het feest compleet. Wat extra leuk 
is, is dat je alle ingrediënten kunt kopen bij 
Albeni op de Bos en Lommerweg. Een echt 
Kolenkitkoekje dus. 
Met dit recept kun je ongeveer 30 koekjes 
bakken. Als je de koekjes na het afkoelen 
luchtdicht verpakt kun je ze zeker 2 weken 
bewaren.

Ingrediënten

Voor de karamel
• 100 gr suiker
• 30 ml water

Voor het deeg
• 190 gr boter, op kamertemperatuur
• 100 gr lichtbruine basterdsuiker
• 1 tl vanille-extract
• rasp van 1 sinaasappel
• ¼ tl zout
• ½ ei, op kamertemperatuur, losgeklopt
• 250 gr bloem
• 2 tl bakpoeder
• 100 gr hazelnoten, grof gehakt

Hoe maak je het koekje?
Je begint met het maken van de karamel. Doe 
de suiker en het water in een pannetje en laat 
de suiker op middelhoog vuur goudbruin ka-
ramelliseren. Roer niet in de karamel. Giet de 
goudbruine karamel op een stuk bakpapier en 
laat het afkoelen. Hak de afgekoelde karamel 
in kleine stukjes. Pas op! De stukjes karamel 
kunnen een beetje scherp zijn!

Doe de boter, lichtbruine basterdsuiker, het 
vanille-extract, de sinaasappelrasp en het 
zout in een kom en meng dit door elkaar. 
Dat kan met je handen of met een mixer met 
deeghaken. Meng het halve ei erdoor. Voeg 
vervolgens de bloem en het bakpoeder toe 
en kneed alles tot een deeg. Kneed er tot slot 
de gehakte hazelnoten en karamelstukjes 
door. Verdeel het deeg in twee rollen met een 
doorsnede van 3-4 centimeter. Verpak de 
rollen in plasticfolie en laat ze minimaal 1 uur 
rusten in de koelkast. Snijd ondertussen de 
sinaasappel in parten en eet hem lekker op .

Verwarm de oven voor op 170 °C en bekleed 
een bakplaat met bakpapier.

Snijd de deegrollen in plakjes van 1 centimeter 
dik en leg die met wat tussenruimte op de 
bakplaat. Bak de karamel koekjes in 16-21 
minuten en laat ze afkoelen op een rooster.

TIP: Wil je vegan koekjes bakken, dan kun 
je de roomboter vervangen door plantaardige 
boter en het halve ei door chiazaad met water 
(0,5 eetlepel chiazaad met 1,5 eetlepel water 
mengen en dan 10 minuten laten staan). 

Vind jij bakken ook zo leuk en wil je met jou 
gebak in de volgende krant komen, geef dat 
dan snel door aan ons:  redactie@kolenkit.info 
Je moet uiteraard wel in de Kolenkitbuurt 
wonen. Vermeld je naam, e-mailadres en 
mobielnummer, dan nemen wij contact met je 
op. Gewoon doen!

Hazelnootkoekjes met 
karamel en sinaasappel

ACTIVITEITEN

Activiteiten in september, 
oktober en november
Tekst: Stadsdeel West

27 sep Kolenkit Cup West Beweegt 7-14 jr 
15:00-17:00 , 14+ jr 17:30-19:00 Johan Cruyff 
Court
2 okt Eenzaamheid In contact met je diepe 
`IK` vier maandagen in oktober 
7 okt Buurtgids tour Kolenkit 
23 t/m 26 okt Sport en Funtour 6 t/m 15 
jaar, Herfstvakantie West Beweegt 

14 okt Rommel Souk V 
14 okt Buurtgids tour Kolenkit 
28 okt KolenkitKas x Blabla Sounds Jam 
Eind okt Start Kerstpakketten
Begin nov Actie Kerstpakketten 
4 nov Buurtgids tour Kolenkit 
10 nov Dag van de Mantelzorger activiteiten 
in de wijk Hajar 
11 nov Buurtgids tour Kolenkit 
27 nov deadline Herfsteditie Kolenkitkrant



Tekst en fotos: Eureka! lid Bernice Siewe 

De volhouder wint. Dat gezegde lijkt wel 
op het lijf geschreven van Wooncoöperatie 
Eureka! Met een groep mensen het voor 
elkaar krijgen een gebouw neer te zetten met 
100 huurwoningen in de Kolenkitbuurt. Dat is 
het doel van de coöperatie. De weg ernaar toe 
gaat over heuvels en dalen …. Wat is dat nou, 
een wooncoöperatie? Je kan zeggen dat het de 
meest democratische manier is om te zorgen 
voor je eigen huisvesting. Een coöperatie 
is een groep mensen die gezamenlijk een 
vereniging opzet. Die vereniging - in ons geval 
dus Eureka! - heeft als doel het realiseren van 
een gebouw met huurwoningen, waar naast 
afzonderlijke appartementen ook gemeen-
schappelijke ruimtes en voorzieningen in 
komen. Wanneer het gebouw er eenmaal 
staat, is de vereniging verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen in het complex. 
Dus voor het innen van de huren, het doen 
van onderhoud, het maken van plannen, 
aannemen van nieuwe huurders, enz. Een 
coöperatie is dus echt iets heel anders dan 
een corporatie!! Wat heeft dat te maken 
met de Kolenkitbuurt? De gemeente beslist 
welke stukken grond ze beschikbaar stelt 
aan wooncoöperaties. Zo ook met het landje 
aan de Majoor Fransweg waar nu deels het 
MGT jongerencentrum staat. Wij als Eureka! 
hebben de gemeente laten weten dat wij daar 
graag willen bouwen. Omdat de gemeente 
eigenaar is van alle grond in Amsterdam 
en omdat ze alle huisvesting in de stad wil 
regelen (niet iedereen is het erover eens dat 
dat nu op zo’n goeie manier gebeurt ….), 
moeten we al onze plannen voorleggen aan 
de gemeente en mogen we pas verder als daar 
goedkeuring voor is. Zo heeft de gemeente 
bepaald dat we geen sociale huurwoningen 
mogen bouwen, maar alleen huurwoningen in 

de midden huur of daarboven. Jammer! Ook 
krijgen we de opdracht 80 tot 100 woningen 
te bouwen op het landje. Wat is het nieuws? 
Net voor de zomervakantie hebben we ons 
Voorlopig Ontwerp voor het gebouw en de 
woningen bij de gemeente ingediend. Het 
goede nieuws is dat dat is goedgekeurd!! We 
kunnen dus weer verder. De volgende stap is 
dat Voorlopig Ontwerp bijschaven met al het 
commentaar van de gemeente en te komen 
tot een Definitief Ontwerp. Na de zomer gaan 
de architecten hiermee aan het werk. Omdat 
de coöperatie democratisch is, komen alle 
veranderingen en voorstellen eerst naar de 
Algemene Leden Vergadering, dat zijn alle 
leden van Eureka! Wanneer we met ons allen 
het eens zijn over dat Definitief Ontwerp, 
gaat het naar de gemeente. Die doet er waar-
schijnlijk een paar maanden over om te kijken 
of zij er ook akkoord mee kunnen gaan. Zo 
ja, dan kunnen eindelijk de voorbereidingen 
voor het echte bouwen beginnen. Heeft de 
buurt iets te zeggen? De gemeente beslist veel, 
zoals hierboven beschreven. Wij als Eureka! 
leden doen ons best nu al deel van de buurt 
te worden en komen naar allerlei overleggen 
en bijeenkomsten en luisteren naar wat er 
speelt in de buurt. Zo komen we er achter 
wat wij voor de buurt kunnen betekenen en 
de buurt voor ons. We willen namelijk niet 
als een soort ruimteschip neerploffen op de 
Majoor Fransweg. In ons gebouw plannen we 
redelijk grote gemeenschappelijke ruimtes. 
Daar kunnen we samen met Kolenkitters 
activiteiten organiseren. We denken aan 
concertjes, tentoonstellingen, workshops, 
ruilbeurzen, enz enz. Heeft u hier ideeën over? 
Neem dan alsjeblieft contact met ons op. Kan 
je nog lid worden en een toekomstige woning 
huren? Zeker kan dat. Er komen 80 woningen 
met een midden huur en 20 woningen in de 
vrije sector. 

Wanneer je lid wordt, krijg je een nummer 
op de ranglijst. Als de woningen klaar zijn, 
kan je aangeven in welk appartement je het 
liefst wilt wonen.  Hoe hoger je op die ranglijst 
staat, hoe meer kans je hebt om precies die 
woning te krijgen die je graag wilt. Maar, lid 
worden betekent ook meehelpen het hele 
project te realiseren. Er valt nog veel te doen, 
zoals; overleggen met de gemeente, uitzoeken 
hoe duurzaam we kunnen bouwen, hoe gaan 
we het precies financieren, welke voorzienin-
gen gaan we gemeenschappelijk doen, hoe 
duurzaam kunnen we straks met elkaar leven, 
hoe gaan we ervoor zorgen dat we naar elkaar 
om blijven kijken, wat gaan we doen met de 
gemeenschappelijke ruimtes, enz. Eureka! 
wordt een vorm van wonen en leven die 
duurzaam, betrokken naar elkaar en de buurt 
en zo betaalbaar mogelijk is. Dat kan niet 
anders dan met actieve en betrokken leden. 
Hoe kom ik meer te weten? Op onze website 
staat veel informatie, zie 
https://www.eurekaamsterdam.nl/
veel-gestelde-vragen/  

Elke maand organiseren we informatieavon-
den voor mensen die interesse hebben in 
onze plannen. Het is fijn wanneer je je van 
tevoren aanmeldt op info@eurekaamsterdam.
nl . Mochten we de bijeenkomst van locatie 
(moeten) veranderen, dan kunnen we je op de 
hoogte stellen. 
De eerstvolgende is op Maandag 4 
september om 20:00 uur bij B.A.C.K., Bos en 
Lommerweg 361. 
Om wat informeler kennis te maken, kan je 
ook naar een zogenaamd Eurekafé komen. 
Voor data en plekken, zie 
https://www.eurekaamsterdam.nl/nieuws/ 
Op onze website staan ook al tekeningen van 
het gebouw, zie https://www.eurekaamster-
dam.nl/voorlopig-ontwerp/

Graag tot ziens ergens in de buurt!!

Hoe een hobbelige weg naar 
een mooi uitzicht leidt. 

WONEN



 

 

PUZZEL

Kruiswoord puzzel
Uit de vele reacties op de 
puzzel uit de lente editie 
2023 is een winnaar via 

loting gekomen:
De gelukkige is 

Jeremy Ramdien. 

Rajeb die de puzzel heeft gemaakt voor de laatste zes edities geniet even van de komkommertijd. 
Daarom hebben wij via internet zelf een kruiswoordpuzzel gemaakt. Als je de letters a t/m k die 
onderin de hokjes staan overzet naar de corresponderende letters in de oplossing krijg je de tekst te 
zien die je kunt opsturen naar redactie@kolenkit.info om kans te maken op een boekenbon van €25 .



ACTIVITEITEN

Ga je ook mee op tour door 
de Kolenkit?

Tekst en foto’s: Joeri van de Riet

Samen de Kolenkit (her)ontdekken!
Op 3, 10 en 17 juli waren de eerste buurttours 
van 2023 in onze wijk. Buurtgidsen Ashley, 
Lorenzo en Jerry hebben hun enthousiasme 
voor de wijk samengebracht in een mooie 
rondleiding langs prachtige initiatieven en 
inspirerende plekken. We waren welkom in 
bijvoorbeeld de Kolenkitkerk, de Bouwput 
en de Piggelmee woning waar een klein 
buurtmuseum in gevestigd is. 

“Ik ben echt een beetje trots op de wijk 
geworden. Iedereen vertel ik graag dat dit 
de leukste wijk is van Amsterdam om in te 
wonen!” vertelt buurvrouw Yara 
Ga je ook mee op ontdekkingstocht?
23 september, 30 september en 7 oktober 
zijn de volgende tours gepland.  Aanmelden 
kan via www.buurtgids.nl met de code 
“KOLENKIT1”. Het aantal plekken is beperkt. 

“De Kolenkitkerk was ik nog niet eerder 
binnen geweest. Was heel bijzonder. Ik 
wil nog naar de Bouwput terug nu ik weet 
wanneer die open dag is.” vertelt buurman 
Farid

Voor vragen of samenwerkingen kun je 
contact opnemen met Joeri van de Riet van 
Buurtgids. Joeri@buurtgids.nl 

“Leuk om in contact te komen 
met verschillende buren. Ik heb 
niet zoveel contacten in de wijk, 
dus ik ben koffie gaan drinken 

met een deelnemer uit de tour.” 
vertelt buurvrouw Saskia.



OPROEPEN

Help mee met het bezorgen 
van de krant!

De Kolenkitkrant heeft een oplage van 4000 
en wordt drie keer per jaar uitgebracht. De 
krant wordt in 3300 postbussen bezorgd door 
de redactieleden en enkele buurtbewoners. 
Vele handen maken licht werk, dus doen wij 
een oproep om je aan te melden om te helpen 
bij het bezorgen van de krant. Email ons via 
redactie@kolenkit.info . Het is leuk, gezellig 
en je leert weer wat buren kennen.

De Kolenkitkrant staat ook online op internet 
op www.kolenkit.info/kolenkitkrant . Elke 
editie komt twee weken voor de bezorging 
online. Wij zijn benieuwd wie de krant graag 
online leest, dus email ons als je dat doet en of 
je de krant deelt met anderen.

Ook doet de redactie haar best om de krant 
inclusiever te maken. Dat betekent dat we 
graag bijdragen ontvangen van bewoners 
die in de krant vertellen wat ze van de 
Kolenkitbuurt vinden, of welke geweldige 
ideeën ze hebben. Je mag ook opbouwende 

kritiek spuien, dus zeggen waar je een 
probleem mee hebt en welke oplossing jij 
ervoor in gedachten hebt. En dat alles in circa 
150 woorden in een zelf te kiezen taal.
Stuur naar redactie@kolenkit.info
 



Colofon

Redactie: Ruud van Buren, Denise van 
Gerven, Shosha Wiznitzer, Urmy Blikslager, 
Lysette van Geel, Peim van der Sloot, 
Rim Voorhaar en Anne-Mieke Semmeling

Fotografie: Denise van Gerven 
(Smoelwerk Fotografie)
Vormgeving: Peim van der Sloot

De Kolenkitkrant wordt zowel via de 
brievenbus als online gepubliceerd. 

Voor de online versie gaat u naar:
www.kolenkit.info/kolenkitkrant 
Deze buurtkrant is samengesteld door 
bewoners van de Kolenkit en bedoeld voor alle 
bewoners van de Kolenkit. 

De redactie bestaat geheel uit vrijwilligers. 

Heeft u leuke ideeën voor de krant of zou u 
onderdeel willen uitmaken van de redactie? 

Wees welkom en mail voor aanmelding of 
meer informatie naar
redactie@kolenkit.info 

En uiteraard zijn wij erg benieuwd naar uw 
reactie op de krant. 
Op de website www.kolenkit.info vindt u bij 
de online krant een korte enquête.  

De Kolenkitkrant is mede mogelijk gemaakt 
door Stadsdeel West, Gemeente Amsterdam

LOCATIES:

1. Voetbal Vereniging Sloterdijk
Roos van Dekamaweg 4

2. AGA LAB
Roos van Dekamaweg 7

3. ZID Theater
Roos van Dekamaweg 1

4. DE BOUWPUT
Ferdinand Huyckstraat 74

5. MGT Jongerencentrum
Wiltzanghlaan 90

6. Broedplaats WOW
Wiltzanghlaan 60

7. IBS El Amien
Wiltzanghlaan 93

8. West Beweegt
Berceusestraat

9. Buurtbeheer Eigen Haard
Meimorgenstraat 93

10. Cascoland
Piet Paaltjenspad 9

11. Buurtkamer Schaffie
Jan van Schaffelaarpplantsoen 35

12. Klerekas
Leeuwendalerstunnel

13. Bos en Lommerschool
Meimorgenstraat 2

14. KolenkitKas
Vrouwengelukhof

15. Maqam
Jan van Schaffelaarplantsoen 2

16. The Villy
Bos en Lommerplein 302

17. Aminah
Bos en Lommerweg 385

18. Buurthuis BACK
Bos en Lommerweg 361

19. Kolenkitkerk
De Leeuw van Vlaanderenstraat 124

20. Bensy Gym
Ernest Staesplein 43 

21. Mevlana Moskee
Baas Gansendonckstraat 2

WWW.KOLENKIT.INFO

WIE, WAT EN  WAAR IN DE KOLENKITBUURT
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